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Een avondje cocktails drinken na zo’n zwoele zomerdag als vandaag klinkt heerlijk, maar dat is het helaas niet. Terwijl iedereen gezellig met elkaar in gesprek is, roer ik afwezig mijn limoen rond in mijn glas. Niemand lijkt Chelsea te missen, behalve ik. Misschien Boaz, maar die laat het niet merken. Toen ik hoorde dat ze uit elkaar gingen, voelde het alsof mijn wereld compleet uit elkaar viel. Mijn grote angst werd werkelijkheid, ik zou één van mijn beste vrienden gaan kwijtraken.
Boaz ken ik al bijna mijn hele leven, Chelsea is mijn beste vriendin sinds onze studententijd. Mijn band met elk van hun is speciaal. Soms iets te speciaal, want ik ben stilzwijgend verliefd op Boaz. Iets wat ik voor hun allebei geheim heb gehouden.
Waar ik jarenlang mijn best heb gedaan om indruk te maken op Boaz, lukte het Chelsea met één oogopslag. Liefde op het eerste gezicht. Lang heb ik deze twee mensen uit elkaar gehouden omdat ik hier onbewust bang voor was. Dat het toch gebeurde, heb ik ook aan mezelf te wijten. Een bitterzoet feit.
Volle lippen, de juiste curves en het vuur van een ware Latina. En dat loopt gewoon hier rond onder onze Hollandse zon. Chelsea is een lust voor het oog en ook nog eens heel erg gezellig. Ze neemt geen blad voor de mond en is oprecht. Dat bewonder ik aan haar. Ze is geen pleaser en draagt het hart op de tong.
We waren net klaar met studeren toen zij de op reis ging op zoek naar haar Colombiaanse roots. Met het vertrek van mijn beste vriendin en met veel meer tijd alleen, raakte ik weer regelmatig aan de praat met Boaz. De voor altijd jongen in spijkerbroek, T-shirt en spijkerjas, donker haar en zwoele donkere blik. Waar wij braaf in de studieboeken doken, begon hij direct na school voor zichzelf aan een inmiddels goedlopend klusbedrijf.
Een jaar lang hing ik aan zijn lippen. Soms letterlijk. Het over en weer plagen en flirten met elkaar werd een beetje ons ding. De rest van onze vrienden keken er niet eens meer van op. We bouwden langzaam aan een weg samen, dat wilde ik tenminste geloven. Helaas klapte die droom ineens bruut uit elkaar.
Het gebeurde op het welkom thuis-feestje dat ik voor Chelsea organiseerde na haar wereldreis. Ten midden van de confetti-regen viel Boaz als een blok voor haar. Ik stond zo perplex dat ik vergat ‘welkom thuis’ te roepen. Ik kon wel janken. Hij hing de rest van de avond aan haar vuurrode lippen terwijl ze vertelde over haar avonturen in Zuid-Amerika. Die veelbelovende blikken over en weer probeerde ik te negeren. Ik kende ze maar al te goed.
Pas een paar dagen later hoorde ik dat ze een date hadden omdat ik eerder was vertrokken van het feest met het slappe excuus dat ik moe was. Niemand leek het jammer te vinden. Zeker Boaz niet. Ik verachtte mezelf omdat ik zo jaloers was en kreeg de woorden ‘ik ben blij voor jullie’ maar amper over mijn lippen toen ik hoorde dat het serieus begon te worden tussen de twee. Ik was vooral niet blij voor mezelf. De rol van het vijfde wiel paste mij totaal niet.
Ik zag Chelsea steeds minder vaak en als ik haar wel zag dan was het bijna altijd samen met Boaz. In het begin was Chelsea zo verliefd op Boaz dat ze alles prachtig aan hem vond. Zijn onhandelbare donkere haar, dat hij geen bier lustte en de ambitie van zijn eigen bedrijf. Met een enorme pokerface luisterde ik ook naar de meest intieme details van hun relatie.
Na een jaar werd het iets minder. Ze kregen problemen. Zij wilde uit, hij moest werken. Hij wilde vaker met vrienden weg maar zij kon niet zo goed met hun overweg. Behalve dan met mij. Als we wel met zijn allen op een feestje waren, zag ik Chelsea loskomen. Ze voerde gerust de hele avond gesprekken met anderen zonder aandacht te schenken aan Boaz. Hij op zijn beurt, zocht zijn heil bij mij. Ik ben niet vies van onschuldig geflirt, maar wel als het de vriend van mijn beste vriendin is en zij ook nog in dezelfde ruimte is.
Het maakte alles ingewikkeld. Dus kwam ik niet meer naar feestjes zonder mijn eigen date. Ineens leek ik alles in handen te hebben om van de stille, goedlachse Boaz een witte haai op rampspoed te maken. Tegen sommige van deze jongens was hij ronduit gemeen en dat trok mijn beste vriendin dan weer niet. Ook ik raakte ervan in de war. Wat kon het hem schelen met wie ik uitging?
Dus je zou denken dat ik blij ben met het nieuws dat hun relatie na twee jaar uit ging. Ik kreeg twee telefoontjes kort na elkaar. Eerst Chelsea en daarna Boaz. Ik moest een keuze maken wie ik als eerste terug zou bellen en toen ik Chelsea eenmaal gesproken had, stond Boaz plotseling voor de deur. Een goede vriendin had zijn verhaal aangehoord en hem getroost maar dat was niet bepaald nodig. Een opgetogen Boaz verscheen aan mijn deur en de avond eindigde met de zoveelste verwarrende zoen. Daarna hebben we elkaar zoals gewoonlijk niet meer gesproken.Tot vanavond, want het is tijd voor het jaarlijkse vriendenweekend.
 
Steffi komt naast mij aan de verder lege tafel staan. 'Het is een feestje, geen begrafenis,’ zegt ze met een blik op mijn sombere uitstraling.
Ze volgt mijn blik die automatisch naar Boaz zoekt.
'Hij lijkt oké, waarom ben jij dat dan niet?'
Ik zucht. 'We hebben gezoend.'
'Alweer?' Lacht Steffi. 'Wat is dan het probleem?'
'Hij heeft niks meer laten horen.'
'Heb jij iets laten weten dan?'
Ik antwoord niet. Natuurlijk heb ik niks laten weten.
Ze schudt afkeurend haar hoofd. 'Neem zelf het initiatief.' Ze kijkt om zich heen alsof ze iemand zoekt en dempt dan haar stem. 'Misschien komt ze wel niet en kan jij dit weekend lekker je gang gaan.' Ze knipoogt. 'Hij kijkt echt de hele tijd naar je.'
Maar als ik kijk, kijkt hij net weg. Dan worden onze blikken automatisch naar de deur getrokken. Chelsea komt als geroepen en eist alle aandacht op. Ze ziet er prachtig en ongelofelijk sexy uit in haar korte spijkerbroek en rode blouse die aan alle kanten een inkijkje geeft op haar prachtige lijf. Als ze deze uitwerking al op mij heeft, wat denken de jongens verderop dan wel niet?
Steffi kreunt teleurgesteld. Chelsea komt mijn kant op en Steffi ziet dat als het teken om verder te gaan. Die twee hebben elkaar nooit gemogen. Voordat ze wegloopt, zegt ze: 'Hij kijkt nog steeds naar je,’ en ik ben bang dat Chelsea het gehoord heeft maar als dat al zo is, laat ze het in ieder geval niet merken.
Ik geef Chelsea een knuffel en voel de warme blote huid van haar rug onder mijn hand. Naast haar ben ik letterlijk niet meer dan een schaduw. De uitgeklede versie met donker haar en donkere ogen, maar niet de curves en zeker niet de sparkle.
'Ik wist niet zeker of je zou komen.'
'Ik ook niet,’ geeft ze toe. 'Ik denk ook niet dat ik blijf.'
'O.' Wilde ze alleen Boaz even zien?
Chelsea beweegt onrustig heen en weer. Het is de eerste keer dat we met de hele vriendengroep bij elkaar zijn en zoals verwacht voelt het niet hetzelfde. Er hangt een ongemakkelijk tweedeling in de ruimte en die bestaat uit Chelsea en ik tegenover de rest. Behalve een vriendelijk ‘hallo’ of een knikje in onze richting, wordt er niet met ons gepraat. Daarentegen hangt de hele groep rondom Boaz, die nergens last van lijkt te hebben. Alsof hij niet eens merkt dat wij er zijn. Dat steekt op twee manieren. Dat hij haar negeert, het meisje met wie hij de afgelopen twee jaar samen was en dat hij mij negeert, het meisje dat ooit zijn beste vriendin was.
‘Jij ziet dit toch ook?’ vraagt Chelsea aan mij. ‘We worden compleet genegeerd.’ 
‘Het is ongemakkelijk ja geef ik toe. ‘Maar ik weet ook niet waar we moeten beginnen.’
‘Wat dacht je van hem ze wenkt naar Boaz. ‘Alsof ik niet besta. Alsof wij niet hebben bestaan klinkt het droevig. Dan neemt ze een grote slok en zegt vervolgens: ‘Hij heeft een ander.’
Ik verslik me en hoest het uit. Heel even hebben we de aandacht van iedereen. Ik negeer de nu plots bezorgde blik van Boaz. Dus ik wapper dat alles oké is en de ruis van meerdere gesprekken laait weer op. 
‘Gaat het?’
Ik knik en hoop dat ze het onderwerp laat rusten, maar helaas.
‘Ik denk het echt. Kijk naar hem. Hij is helemaal ontspannen. Opgewonden zelfs. Alsof hij net nog helemaal los is gegaan op iemand.’
Gelukkig hoest ik nog na en kan daarmee mijn nieuwe schokgolf verbergen.
‘Weet jij niet iets, jullie zijn toch best close met elkaar?’
Ik corrigeer haar. ‘Dat waren we, totdat jullie iets kregen.’
‘Maar je zou het hem wel kunnen vragen toch?’
Verbaasd kijk ik naar haar. Normaal zou dit niet iets zijn wat Chelsea bezig houdt.
‘En als het antwoord ja is?’
‘Dan wil ik weten wie het is, wat voor soort meisje.’
‘Want?’
‘Weet ik veel, voor mijn zelfvertrouwen?’
Chelsea en een gebrek aan zelfvertrouwen? Hun break moet zwaarder voor haar zijn dan ik dacht. Schuldgevoel vult mijn maag en ik heb geen trek meer in eten en drinken. Mijn drankje zet ik terug op tafel, maar Chelsea heeft andere plannen.
‘Pak je drankje, we gaan er op af.’
Nog voordat ik kan tegensputteren, staat ze op en loopt naar de statafel waar bijna iedereen zich verzameld heeft. Chelsea gaat recht op haar doel af, vindt Boaz en dwingt een kus op de wang af. Met die enorme knoop in mijn maag krijg ik geen slok meer weg, maar het is fijn om iets in de hand te hebben.
De middag verloopt gemoedelijker en gezelliger dan ik had verwacht met die twee bij elkaar in de buurt. Er wordt over en weer geplaagd en geflirt en dat zal veel te maken hebben met de hoeveelheid drank die Chelsea in korte tijd zich machtig heeft gemaakt. Op het moment dat het mij iets te veel word, trek ik mij even terug op de kamer. Ik besluit voor het eten nog even verfrissend te douchen na deze warme zomerdag.
Onder het stromende water laat ik heel even mijn tranen de vrije loop. Het lucht op en ik maak mij op voor de avond. Ik doe net iets meer mijn best en besluit mijn haar in model te föhnen en wat meer make-up te gebruiken. Natuurlijk hoop ik dat het hem zal opvallen, maar dat zal wel niet gebeuren.
 Als ik terugkom is het rustig in en rondom het huis. Bijna iedereen is zich aan het klaarmaken voor de barbecue van vanavond. Al snel valt het mij op dat zowel Chelsea als Boaz er niet zijn. Ze is niet op onze kamer, want daar was ik net.
Met alle macht probeer ik de beelden van een zoenende Chelsea en Boaz uit mijn hoofd te blokken. Of erger. Zo mogelijk voel ik mij nog jaloerser dan toen ze nog samen waren, want toen kon ik het verwachten. Nu voel ik mij belazerd en dat slaat tegelijkertijd helemaal nergens op. Dacht ik echt dat ik kans maakte? De ex-vriend van mijn beste vriendin. Hoeveel ongeschreven regels zou ik dan verbreken?
Ik zie haar nog voordat ik hem gevonden heb en abrupt blijf ik staan. Ze komen uit de gang van Boaz zijn slaapkamer, maar het lijkt niet erg gezellig. Chelsea heeft haar handen in haar zij, Boaz wendt zich een beetje van haar af. Hebben ze ruzie?
Dan lijken ze mijn aanwezigheid op te merken. Boaz kijkt dankbaar mijn kant op, maar Chelsea haar ogen spuwen vuur.
‘Wat een klootzak mompelt ze als ze mij voorbij loopt.
Boaz kijkt uitnodigend mijn kant op. Hij ziet eruit alsof hij een vriend kan gebruiken. Ben ik dat nog? Een vriendin met wie je over dit soort dingen praat? Diep vanbinnen weet ik dat ik dat meisje niet wil zijn, als ik al iemand wil zijn dan is het degene die zojuist boos wegliep.
Ik vang Steffie haar blik die hetzelfde tafereel heeft gezien en nu opgetogen naar mij kijkt. Ze maakt haar ogen groot alsof ze wil zeggen: ga ervoor! Maar ik kan het niet. Dus draai ik mij om en ga achter Chelsea aan.
 
Ik tref Chelsea in onze kamer waar ze haar spullen aan het pakken is.
‘Ik ga naar huis zegt ze terwijl ze de spullen lukraak in de koffer gooit.
‘Goed, ik ga met je mee.’
‘Hoeft niet, ik word zometeen opgehaald.’
‘Opgehaald?’ Vraag ik verbaasd. Dat hoorde ik voor het laatst toen we achttien waren en haar vader zo lief was om ons op te halen na het stappen.
‘Hij heet..’ ze kijkt snel op de haar telefoon. ‘Roy.’
‘Oké…’
‘Niet lullig bedoeld, maar het voelt alsof iedereen hier iets weet wat ik niet weet. Of dat nu met Boaz te maken heeft of niet, het voelt niet eerlijk.’
‘En ik dan?’
Ze knippert en kijkt me aan.
‘Jij kent Boaz beter dan wie dan ook. Het is niet voor niets dat iedereen had verwacht dat jullie samen zouden eindigen. Misschien is iedereen daar boos over. Dat ik het was en niet jij.’
‘Kom op Chelsea, niemand is boos.’
‘Niet? Dat was je wel toen we iets kregen, toch?’
Chelsea was op de hoogte van mijn gevoelens voor Boaz. Het was misschien naïef om te denken dat zij niet zou merken hoe ik mij voelde toen ze een relatie kregen. Allebei hebben we niet de moeite genomen om erover te praten.
‘Waarom begin je hierover?’
‘Sorry, ik zou me niet moeten afreageren op de enige persoon die er wel voor mij is.’
‘Chelsea, ik begrijp het niet helemaal. Het klinkt alsof je spijt hebt. Wil je Boaz soms terug?’
Haar houding verandert, ze laat haar hoofd hangen en kijkt naar haar ineengevouwen handen.
‘Hij was goed voor me. Lief.’
‘En saai.’ Haar woorden, niet die van mij.
‘Ik ben geen goede vriendin geweest. Niet voor hem en ook niet voor jou.'
Ik kijk haar niet begrijpend aan.
'Toen ik in de gaten kreeg dat Boaz ook maar enige interesse in mij toonde wilde ik hem hebben. Jij hemelde hem altijd op. Hij moest fantastisch zijn en dat was het ook even.' Ze haalt diep adem. 'Totdat ik vreemdging.'
Woede laait in mij op. Hoe kon ze hem dit aandoen? En een heel klein stemmetje erachteraan roept: hoe kon ze mij dit aandoen? Ik wil reageren maar ze houdt haar hand op om mij te laten zwijgen.
'Ik heb het allemaal aan hem opgebiecht en hij was niet eens boos. In gedachte zat hij tenslotte ook bij een ander. Het maakt wat ik deed niet minder erg, maar toch.'
Het duurt even voordat de woorden tot mij doordringen.
‘Is er echt een ander?’ Vraag ik stomverbaasd.
Chelsea bestudeert mijn gezicht alsof het antwoord daar ligt.
‘Heb jij nog gevoelens voor hem?’
Ik meen mij te herinneren dat ik haar had wijsgemaakt dat ik niks meer voor hem voelde toen zij een relatie kregen. Het was een leugen, maar Chelsea ging er in mee. Nu ik weet dat Boaz een nieuwe vriendin heeft, ga ik haar niet vertellen dat we gezoend hebben. Het zou haar onnodig kwetsen en ik zou voor de zoveelste keer voor schut staan.
We schrikken op als er luid wordt getoeterd.
‘Daar is... ze denkt na.
‘Roy vul ik voor haar in.
Ze knuffelt mij snel en ik zwaai haar uit als ze bij haar volgende date in de auto verdwijnt. Ik ben een nog slechtere vriendin dan ik mij vandaag al voelde. Nog voordat de auto de straat uit is, staat Boaz naast mij. Zijn bezorgde blik glijdt over mijn gezicht.
‘Ze heeft spijt.’
‘Dat ze hiernaartoe is gekomen?’ Klinkt het bars.
‘Dat ze het heeft uitgemaakt met jou.’
Zijn wenkbrauwen schieten omhoog. ‘Dat verandert niets.’
Voor jou misschien niet, wil ik zeggen, maar voor mij wel.
 
Nu Chelsea weg is, moet ik bekennen dat de sfeer een stuk relaxter is. Tijdensmhet eten is Boaz tegenover mij gaan
zitten. Het voelt goed om een ontspannen gesprek met hem te voeren zonder mij zorgen te maken over hoe
Chelsea zich zou voelen. We hebben het zo gezellig samen dat we niet eens merken dat het langzaam donker
wordt en bijna iedereen al van tafel weg is. Met tegenzin staat hij op als zijn hulp gevraagd wordt bij het
aanmaken van het kampvuur. Hij knipoogt naar me en ik giechel. 
	'Sommige mensen hier vinden dat er eindelijk eens iets moet gebeuren.' Ik schrik op van Steffi die naast mij is
komen zitten en op samenzweerderige toon fluistert. 
	'Waar heb je het over?'
	'Ik weet dat je dit niet wil horen, maar wij zijn blij dat Chelsea weg is.'
	‘Dat wil ik inderdaad niet horen bijt ik haar toe. Ze zucht theatraal.
	‘Doe nu niet alsof je niet weet waar ik het over heb. Hij heeft letterlijk alleen maar oog voor jou. Zal ik jullie
anders een handje helpen?’ 
	‘Nee, bedankt zeg ik en ik wil opstaan, maar ze pakt mijn elleboog vast.
	‘Kom, we gaan naar het kampvuur.’
	Boaz zit al, dus ik neem plaats tegenover hem waardoor ik hem continue in vuur en vlam zie. 
	‘Zullen we een spelletje spelen?’ Vraagt Steffi enthousiast als ze iedereen heeft voorzien van nieuwe cocktails.
	Er wordt gemompeld maar niemand stemt echt in totdat ze zich tot mij went. ‘Truth or dare.’
	Met grote ogen kijk ik haar aan. Gaat ze mij een bekentenis ontlokken? Ik kies de veilige weg. 'Dare.'
	'Ik daag je uit om Boaz te zoenen.'
	Ik schiet in de lach. 'Kom op zeg maar iedereen wacht in spanning af wat ik zal doen. Ik ontwijk Boaz zijn
blik. Steffi kijkt me stralend aan, alsof ze mij een groot plezier doet. Ik hef mijn glas en neem een grote slok van
mijn gin tonic. De alcohol brandt zich een weg naar binnen. Nog een paar van dit soort slokken en ik zoen met
haar. Boaz krijgt al snel dezelfde dare voor zijn kiezen. We kijken elkaar aan terwijl hij een flinke slok whisky
neemt. We worden uitgejouwd door onze eigen vrienden. 
	'Als ik haar zoen, houden jullie dan op?' Er wordt weer opgewonden gejoeld. 
	Hij peilt mijn reactie, maar ik ben met stomheid geslagen. Hij staat op en loopt langs het knisperende vuur 
mijn kant op. Ik wil vluchten maar onder zijn blik ben ik net bambi op het ijs. Ik val. Voor hem. Hij biedt mij zijn
hand aan en ik kom omhoog van de bank. Hij kust me... op de meest platonische manier ooit. Zoals een moeder
haar kind kust. Of twee goede vrienden, bedenk ik mij teleurgesteld. 	Ik kijk verbijsterd toe hoe hij de kus
wegspoelt met een slok whisky.
	Steffi is teleurgesteld, maar erger nog, ik ben teleurgesteld. Dit had nog geen honderdste van de intensiteit die
onze zoenen meestal hebben. Ik sta op, pak mijn gin tonic mee en vertrek naar binnen. Het duurt niet lang voordat
Boaz ook naar binnen komt om mij te zoeken.
	'Heb ik iets verkeerd gedaan?'
	'Je had me niet moeten kussen of wat dat ook moest voorstellen.'
	Hij is duidelijk in de war. 'Sorry,' zegt hij, 'ze hadden het er al de hele middag over. Ik was het beu.'
	'Steffi zei al zoiets,’ mompel ik. Ik zal hem niet vertellen wat ze nog meer zei. ‘Je moet hiermee ophouden zeg
ik beslist.
	‘Waarmee?’
	Ik bloos. ‘Met mij zoenen.’
	Een ondeugende lacht speelt rond zijn lippen. ‘Jij zoent mij ook.’ 
	Dat is waar, maar ik zal nooit genoeg wilskracht hebben om hem tegen te houden. Diep vanbinnen wil ik hem
ook helemaal niet tegenhouden. Hij gaat recht voor mij neus staan. Hij is haast een kop groter dan ik en ik
voel mij nog kleiner worden onder zijn intense blik. 
	‘Dus je wilt niet dat ik dit doe?’ Hij buigt zich naar mijn lippen. 
	Automatisch richt ik mezelf naar hem op en raken mijn lippen die van hem. O ik wil dit en nog veel meer. 
	‘Nee,’ zucht ik vol verlangen.
	‘En dit?’ Moeiteloos tilt hij mij van de grond en loopt richting zijn
slaapkamer. 
	‘Nee,’ zucht ik opnieuw.
Voor zijn deur stopt hij en zet mij neer. ‘Ik zal je de kans geven om weg te lopen nu het nog kan.’ 
	Ik weet dat hij een grapje maakt, maar toch zit er een kern van waarheid in. Het is pas een paar uur geleden
dat Chelsea is vertrokken. Ga ik nu echt naar bed met haar ex-vriend? Met mijn beste vriend? 	Hij ziet mijn twijfel
en omvat met zijn handen mijn gezicht. ‘Je denkt te veel na,’ fluistert hij. ‘Je hebt mij tot hier nog niet
tegengehouden dus iets zegt mij dat jij dit ook wil.’ 
	Ik kijk langs hem de kamer in naar zijn rommelige bed. Dan pak ik zijn hand vast en trek hem snel mee
voordat ik mij alsnog bedenk. 
 
	Seks met Boaz was beter dan alles waar ik ooit over fantaseerde. Hij was lief, geduldig en ondanks alles wat
er tussen ons speelt, voelde ik mij helemaal op mijn gemak. Nu lig ik naakt in zijn armen bij te komen en probeer
ik alle bestraffende stemmetjes de baas te zijn.
	'Waar denk je aan?' klinkt het nieuwsgierig.
	‘Dat wil je niet weten.’
	‘Anders vraag ik het toch niet?’
	‘Ik denk aan Chelsea en het feit dat je haar ex bent.’
	Hij zucht diep. 'Dat is dus precies wat ik niet wil zijn.'
	Ik verstijf. Wat dan wel? Heb ik dit helemaal verkeerd begrepen en wil hij Chelsea ook terug? Qua signalen
zitten we al onze hele vriendschap niet echt op dezelfde lijn. Op dit moment zou ik willen dat ik iets meer van
Chelsea had. Die zou het wel weten.
	'Weet je waarom Chelsea en ik uit elkaar zijn?’
	‘Ze is vreemdgegaan,’ zeg ik en even krimpt Boaz ineen en voel ik mij schuldig. ‘En ze zegt dat jij een ander hebt. O ja en je bent saai.’
	‘Auw,’ zegt hij en hij doet alsof het hem raakt.
	‘Je hoeft het echt niet uit te leggen,’ dring ik aan. Het laatste wat ik wil horen is dat er echt iemand anders is.
	‘Jawel, ze heeft gelijk.’
	‘Oké.’ Ik ga in het bed zitten met mijn armen over elkaar. ‘Dus terwijl je samen was met Chelsea was, was je
ook bezig met een ander.’ Wat is er mis met mijn vrienden? Mijn hoofd zegt dat ik nu moet vluchten, maar mijn
lichaam weigert.  
	‘Al langer dan dat.’
	Nu wordt het helemaal mooi. ‘Waarom ben je dan niet samen met haar?’
	‘Dat ligt ingewikkeld.’
	‘Hoezo?’
	Ik weet niet zeker of ik die schok nog te boven kom. Hij kijkt me alleen aan en zegt niks. ‘Nou ja als je het niet wil zeggen is dat ook prima.’ Eerst dit hele verhaal en dan zwijgen?
	Hij schudt zijn hoofd. ‘Luister je wel naar me?’ 
	Wordt hij nu ook nog boos op mij? Ik begin nerveus aan de lokken van mijn haar te draaien. 'Hoe lang speelt dit al?’
	'Een jaar of zes. Misschien al wel langer.'
	Hij doelt op onze tienerjaren. Een periode waar ik niet heel graag aan terug denk, laat staan dat ik weet op
wie hij toen nog meer verliefd was. 
	Zijn hand pakt mijn kin vast en dwingt mij zo hem aan te kijken. De woorden branden op mijn lippen, maar 
ik ben zo bang dat ik het verkeerd heb. 
	‘Fay?’ Mijn naam rolt zachtjes over zijn lippen.
	Ik? Heeft hij zes jaar nodig gehad om tegen mij te zeggen dat hij me leuk vindt? Hij knikt en lijkt enorm
opgelucht.
	‘O.’ Meer tekst heb ik niet. Zes frustrerende jaren grijpen me naar de strot. Ademhalen lukt bijna niet meer.
Helder nadenken al helemaal niet. Ik heb hierover gedroomd en gefantaseerd. Boaz die zegt dat hij verliefd op mij
is, maar in plaats van dat mijn hart overloopt met liefde, vullen mijn ogen zich met tranen. Boaz wil mij
vastpakken maar ik schuif opzij.
	‘Waarom begon je dan wat met haar?’ vraag ik verdrietig en gekwetst. ‘Ik was er al die tijd al. Recht voor je neus.’
	‘Het spijt me.’ De pijn in zijn stem snijdt door mijn hart.
	‘Waarom heb je nooit wat gezegd?’
	‘Omdat ik wist dat jij allerlei smoesjes zou bedenken waarom je niet met mij samen zou moeten zijn. Of het
nu de afstand en het studeren was of nu weer dat ex-vriendjes gedoe. Ik heb me vaak genoeg aan je voeten
geworpen, maar je schoot me elke keer weg. En hoezeer ik er ook van geniet om af en toe met je te zoenen, ik wil
meer dan dat.’
	Dit was meer, bedenk ik mij. Veel meer. ‘Weet iemand hiervan?’
	‘Ik heb het mijn vrienden verteld en ik wil het Chelsea ook graag de waarheid vertellen.’
	‘Nee!’ roep ik geschrokken. 'Ze zal boos zijn en verdrietig.’
	‘Als ze half zo’n goede vriendin is voor jou als jij voor haar, dan gunt ze jou ook je geluk.’
	Meent hij dat echt? Ik ben er stil van.
	‘Tenzij jij niet hetzelfde voelt.’
	Jawel! Maar het woord blijft steken in mijn keel. Hoe kan hij denken van niet? Denkt hij dat ik zomaar seks
met hem heb en dit niks voor mij betekent? Ik doe hard mijn best om niet te huilen en Boaz vat mijn signalen
helemaal verkeerd op. Hij schuift verder bij mij vandaan en pakt zijn kleding.
	‘Duidelijk,’ klinkt het nijdig.
	Nee, nee, nee!	‘Blijf,’ fluister ik ademloos.
	‘Alleen als jij zegt wat je voor mij voelt.’
	‘Dat kan ik niet,’ snik ik zachtjes. Nog niet, maar hoeveel tijd heb ik nog?
Hij zucht geërgerd en loopt zonder om te kijken de deur uit waar hij bijna Steffi omver loopt. Ik vang haar blik die
van een glimlach in een zorgelijke frons verdwijnt. Ze loopt hoofdschuddend weg en ik blijf verdrietig en naakt
achter in bed. Ik voel me eenzamer dan ooit en denk terug aan de eerste keer dat Boaz mijn hart brak. Of ik zijn
hart. Zelfs daar zijn we het niet over eens.
De herinnering aan mijn eerste gebroken hart en het advies van mijn moeder geven me de rillingen. Ook al was ik
pas zestien jaar en was dit mijn eerste vriendje, ze was onverbiddelijk. Ik zie haar nog voor me, haar hoofd schuin
en die meelevende blik die langzaam steeds wreder werd. ‘Dat is wat jongens van zestien doen en mannen van
vijftig blijkbaar ook,’ voegde ze eraan toe waarbij ze doelde op mijn vader die haar had bedrogen en van wie ze
ging scheiden. ‘Als je niet gekwetst wil worden, moet je ook niet verliefd worden.’
Ik had een heel ander antwoord verwacht. Misschien wilde ik zelfs wel aangemoedigd worden om hem niet op te geven. Zoals ik eigenlijk ook wilde dat mijn ouders het niet zouden opgeven. Mama hield zich sterk voor mij, maar ze had niet in de gaten dat ik wist hoe verdrietig ze was. Ze wachtte meestal een half uur tot een uur nadat ik was gaan slapen voordat ze zich in haar kamer opsloot om te huilen. In het begin werd ik er wakker van, later wachtte ik tot het zover was voordat ik ging slapen. Wekenlang hield het aan totdat ik mezelf erop betrapte dat ik niet kon slapen. Mama huilde niet meer en die nacht huilde ik voor het eerst zelf, want als mama het had opgegeven dan kwam papa echt niet meer terug bij ons. In de ochtenden liet ze zien hoe veerkrachtig ze was. Achteraf besefte ik pas dat die make-up die ze droeg de huilbuien moesten maskeren. Het lukte en ik begon te geloven dat we hem niet nodig hadden. Ze werd niet opnieuw verliefd en kreeg geen nieuwe relatie. In tegenstelling tot mijn vader die inmiddels hertrouwd is. Ze raakte verbitterd en hoewel ik het niet durf te vragen denk ik dat ze nog altijd gevoelens heeft voor papa. Ze is altijd een gekwetste versie van zichzelf. Het is niet vreemd dat ik ben opgegroeid met het gevoel dat ik zo'n situatie moet zien te vermijden. Maar net als mijn moeder zit ik vast in een vicieuze cirkel van verliefdheid en hartzeer. Het is een vloek.
 
De lampjes en het oorverdovende gedreun houden mijn aandacht weg van de gesprekken. Als afsluiting van ons weekend gingen we naar de kermis. Iets waar ik normaal gesproken naar uitkeek, maar dit jaar niet.
Ik kijk naar een apparaat met grote schommel, die over de kop gaat en precies bovenin een seconde bevriest en stil hangt. Mijn maag draait zich om bij het aanzien, maar een adrenaline-rush zou een welkome afleiding zijn van dit pijnlijke geheel.
‘Ga je mee in het spookhuis?’
Ik schrik op van Boaz naast mij. Hij torent boven mij uit naast de stoel waar ik zit en kijkt verwachtingsvol op mij neer. Het was mij compleet ontgaan dat dit ons laatste drankje was voordat we een rondje kermis zouden doen. Er staat nog een halve gin tonic voor mijn neus. Weggooien is zonde, het in één slok opdrinken ook. Toch kies ik het laatste en schud de rillingen van de bittere nasmaak van mij af.
‘Je weet dat ik niet van spookhuizen houd.’ Boaz weet best wel veel van mij, maar niet wat ik van zijn relatie met Chelsea vond en al helemaal niet hoe jaloers ik was. Of ben. Ruim twee jaar lang heb ik in de schaduw van mijn vriendin gestaan. En nu die rook is opgetrokken, ziet hij mij weer staan. De vriendin. Het vangnet.
‘Ik bescherm je wel,’ zegt hij met een knipoog.
Met tegenzin volg ik hem naar de attractie. Het laatste waar ik op zit te wachten is een gesprek voeren over gisteravond omringd door spinnen en skeletten. Het is jaren geleden dat ik in een spookhuis ben geweest. En dat was ook met hem. Er staat een heks die ons met krakerige stem toespreekt. Boaz is in zijn nopjes. Zoals gewoonlijk gooit hij zijn charmes in de strijd als hij twee kaartjes voor ons koopt.
Met tegenzin stap ik in het karretje. We zitten letterlijk tegen elkaar aan gepropt en hij slaat voor het gemak zijn arm om mij heen. Hij zou dit altijd hebben gedaan, maar vandaag voelt het vreemd. Gelukkig is het spookhuis eerder lachwekkend dan eng. We krijgen natte sliertjes die spinnenwebben moeten voorstellen tegen ons hoofd maar het kietelt zo erg dat ik in de lach schiet. Dan stoppen de wagentjes plotseling.
‘Wat is dit?’ Mijn hartslag schiet omhoog. Er klinken voetstappen en... een kettingzaag? Dit is waarom ik nooit in spookhuizen ga. Ik haat dit! 
Ik duik weg onder Boaz zijn arm die mij stevig vastpakt. Er klinkt een boodschap dat we hier moeten uitstappen en te voet verder moeten gaan. De beugels schieten open en er klinkt een nerveus deuntje op de achtergrond.
‘Mooi niet, ik blijf hier,’ fluister ik.
‘Kom,’ zegt hij en pakt mijn hand stevig vast. ‘Volg mij.’
Maar ik verroer me niet.
‘Kom nou, anders draag ik je.’ Hoe uitnodigend en verleidelijk dat ook klinkt, we zouden niet snel genoeg kunnen vluchten. Dus klim ik uit het wagentje en samen rennen we naar de uitgang. Die wordt versperd door een acteur die door moet gaan voor Leatherface maar zo slecht dat ik opnieuw in de lach schiet in dit spookhuis. Vervolgens krijgen we allebei de slappe lach. We moeten er wel nog langs en natuurlijk neemt de acteur zijn wraak op ons door mij flink te laten schrikken met het snerpende geluid van zijn kettingzaag. Eenmaal buiten druipt de acteur af voor de volgende ronde. Als we allebei op adem zijn gekomen, laat Boaz me pas los.
Een herinnering sluipt mijn hoofd binnen. Onze eerst kus achter het spookhuis onder toeziend oog van graaf Dracula. De avond waarna ik hoopte dat hij mijn vriendje zou worden, maar dat niet werd. Dat is nu zes jaar geleden. Mijn tienerhart ging binnen een maand van intens geluk naar intens verdriet. Na de kermis vertrok Boaz op zomervakantie met vrienden naar de Spaanse zon. Ik heb het hem nooit gevraagd, maar het was duidelijk dat hij geen tekort aan vrouwelijke aandacht had. Bovendien ging ik studeren in een andere stad en hij bleef hier. Alleen in de weekenden waarop ik thuiskwam zagen we elkaar af en toe tijdens het uitgaan, maar pogingen om met elkaar af te spreken liepen op niets uit.
We wandelen een stukje samen over de kermis terwijl de rest van onze vrienden weer op het terras plaatsneemt. Het is een zwoele zomeravond en het is behoorlijk druk. We lopen naast elkaar en onze handen tikken elkaar af en toe aan. Stiekem hoop ik dat hij mijn hand zal pakken net als in het spookhuis, maar we houden ons allebei in.
‘Jij was altijd al dol op de kermis,’ zegt Boaz als ik stilsta om naar een attractie te kijken.
Toen ik nog op school zat, kwam ik elke avond op de kermis en hield ik van alles wat maar hard ronddraaide of de lucht inging. Of ik kon mij uren vermaken met het verschuiven van muntjes in een van de gokpaleizen. De combinatie van de veel te harde muziek, de schreeuwende kleuren en overdaad aan prikkels, maken dat ik mij hier levendig voel. De adrenaline is heerlijk. 
Als we voorbij de schietsalon komen, blijf ik staan. ‘Dit wil ik doen.’ Ik betaal, maar de jongeman geeft het geweer aan Boaz en niet aan mij. Ik grinnik, hij kan veel met zijn handen maar daar hoort schieten niet bij. Een
beetje onhandig pakt hij het geladen geweer aan. Hij richt, gluurt door het vizier en schiet. Mis. Na nog acht
mislukte schoten waarbij zelfs de exploitant aan de kant moet springen, houd ik hem tegen.
	'Geef dat geweer maar aan mij.' We hebben nog twee schoten over. 	Ik negeer een breed grijnzende Boaz achter
mij. Ik kijk, richt en schiet in één keer raak. Er verschijnt vanzelf een lach op mijn gezicht als Boaz
overdreven begint te juichen.
De jongen schuift ons enthousiast de foto toe. 'Knap gedaan hoor.' Zegt hij met knipoog naar mij. Ik voel Boaz
lichtjes naast mij verstarren.
	‘Wil je het nog een keer proberen? Voor een mooie beer voor jezelf of je vriendje?’ 	Ik wil zeggen dat hij mijn
vriendje niet is, maar we houden allebei ons mond. Ik schiet nogmaals en win de beer. De jongen lijkt oprecht
onder de indruk en houdt zijn geplaag voor zich. Hij geeft de beer aan Boaz zodat hij deze aan mij kan geven. Het
doet hem niks dat ik dit beter kan dan hij. We lopen weg en ik bekijk de foto die ik heb geschoten. Boaz kijkt op de
foto niet in de camera, of naar het bord of het geweer. Hij kijkt naar mij. Mijn hart maakt een klein sprongetje.
Boaz vraagt of ik wil wachten en verschijnt vervolgens met een gigantische suikerspin. We gaan op de rand van de carrousel zitten. Deze avond begint op een déjà vu te lijken.
‘Het spookhuis, een suikerspin. Zijn we een bepaalde avond aan het over doen?’
Hij bevestigt mijn vraag met een mond vol. 
‘Dan moeten we ook nog in die attractie.’ Ik wijs naar de grootste attractie van de kermis. Een slinger van zestig meter hoog. De enige keer dat ik Boaz echt bang heb gezien geloof ik. Daar en in het reuzenrad.
‘Ik pas,’ zegt hij.
‘Ik ook. Bovendien plak ik ook helemaal van de suikerspin. Hoe deden we dat toen?’
Ik wil opstaan om servetjes te halen maar hij pakt mijn hand, stopt mijn wijsvinger in zijn mond en zuigt hem schoon. Ik bloos en lach tegelijk. 
Even kijken we elkaar alleen maar aan, ik zie hoe hij slikt. Hoe hij zichzelf in bedwang houdt mij niet te zoenen. Ik denk aan gisteravond, maar het gevoel van de teleurstelling achteraf overschaduwt de rest. Hij denkt er volgens mij ook aan want zijn ademhaling wordt zwaarder. Of dat is wat ik wil zien.
‘Er zijn heel veel dingen die ik sinds die avond op de kermis anders had willen doen.’
O ja, wat dan? Ik wil het graag aan hem vragen, maar ik houd mij in. Geen idee wat ik wel kan zeggen, dus houd ik mij stil. Als hij toen mijn vriendje was geweest, hadden we vandaag misschien geen contact meer met elkaar. Ook had hij misschien alsnog een relatie gekregen met mijn beste vriendin, alleen dan was hij mijn ex en niet andersom. Had ik dat een probleem gevonden? Dat weet ik eigenlijk wel zeker. 
Hij schraapt zijn keel en trekt daarmee mijn aandacht. Vol verwachting kijk ik hem aan als hij de volgende woorden uitspreekt: ‘Trouw met me.'
Ik stop met eten omdat ik in de lach schiet, maar stop wanneer ik zie hoe bloedserieus hij is.
	'Hoeveel heb jij eigenlijk gedronken vanavond?'
	'Je kent mij beter dan dat. Ik ben niet dronken.'
	'Daar begin ik sterk aan te twijfelen als je dit soort vragen stelt.’
	'Ik heb je al verteld wat ik voor je voel en ik wil dat jij weet dat ik serieus
ben en het meen.’
	Ik kijk om me heen. We zitten op een kermis naast een lege draaimolen een suikerspin te eten. Mijn hart wil
niks liever dan geloven dat dit waar is. Ik heb jaren verspild met die fantasie. Nu hij alles zegt wat ik wil horen,
klinkt het als een sprookje. En sprookjes bestaan niet. Of ze hebben een bizarre en vaak\dodelijke wending. Is hij
bang dat hij niemand anders meer zal vinden? Heeft hij geen zin om alleen te zijn? 
	'Hoe kan ik je overtuigen dat ik het meen?' Zijn ogen staan ernstig.
	‘Er is gewoon heel veel wat een relatie tussen ons moeilijk maakt. Ik wil het ook,’ zeg ik en zijn gezicht straalt
eventjes feller de lampen om ons heen, ‘maar wat als je beseft dat ik niet aan Chelsea kan tippen? Het is nog zo
kort geleden en zij heeft al twijfels en jij...’
	‘Ik niet.’
	Ik verberg mijn gezicht in mijn handen. ‘Misschien moeten we teruggaan naar de rest.’ Ik wil weg uit dit
vagevuur voor ik mij voorgoed brand. 
‘Misschien.’ 
‘Ik zou graag willen weten waar je aan denkt en niet die halfslachtige smoesjes.’ Hij is gekwetst en ik voel me wederom schuldig. ‘Hoe gaan we nu verder?’
Ik durf hem niet aan te kijken. ‘Als vrienden.’ Voorlopig dan.
Hij zucht. Geërgerd of zelfs gekweld. ‘Hoelang wil je nog wachten?’
‘Gewoon totdat het echt voorbij is tussen jou en Chelsea.’
‘Het ís voorbij tussen mij en Chelsea,’ bijt hij me toe, ‘alleen in jouw hoofd niet.’
Omdat ik bang ben, maar dat durf ik natuurlijk niet te zeggen dus het gesprek valt stil.
‘Kunnen we teruggaan?’ Hij kijkt teleurgesteld als ik het nogmaals vraag. Alsof dit niet het gesprek was dat hij had willen voeren. Over de jaren zijn we het praten met elkaar een beetje verleerd lijkt het wel. Krijg ik ooit nog een kans als ik nu wegloop? Geen tijd om erover na te denken, want Boaz loopt al. Snel haal ik hem in. Zwijgend lopend we naast elkaar tot we bij de gokautomaten zijn. Hij kijkt me aan en trekt me dan mee naar binnen.
‘Wil je gokken?’ vraag ik verbaasd. Hij haat gokken.
‘Ik ga zeker een gok wagen, maar niet met deze automaten.’ 
Hij duwt me tegen een fruitautomaat aan waardoor het stootalarm afgaat. Er flitsen allerlei lampen om ons heen en op de achtergrond klinkt het iconische we’re flying high. Het is rustig en niemand kan ons zien al maakt me dat nu niet meer uit. Hij wacht. Op mij denk ik. Of hij twijfelt. Dan komt hij dichterbij. Als ik hem nu niet stop, is er geen weg meer terug. Mijn innerlijke godin lacht, natuurlijk houd ik hem niet tegen. Hier wacht ik al jaren op. Zodra zijn lippen de mijne raken, ben ik verloren. Zijn hand glijdt onder mijn blouse en verkent mijn blote huid. Ik sla mijn armen rond zijn nek en trek hem dichter tegen mijn aan. Zal het dan toch? Het apparaat slaat nog twee keer op tilt voordat iemand zijn keel schraapt naast ons. ‘Kan dat ook ergens anders?’ We rennen lachend weg en ik voel me weer heel even zestien jaar.
 
We komen buiten adem bij het terras aan waar de rest zit te wachten. Steffi schiet als een nieuwsgierige stokstaartje omhoog uit haar stoel. Nu pas besef ik hoe we eruitzien. Boaz zijn haar zit flink door de war en een veeg rode lippenstift zit op zijn wang. Mijn wangen gloeien na en ik trek snel mijn blouse recht. Het maakt niet uit, onze vrienden reageren enthousiast en er wordt zelfs gefloten. Ik bloos bij het idee dat het zo overduidelijk is. Alles lijkt prima zoals het is totdat Steffi naar me toe komt.
‘Heeft hij iets gezegd?’
Boaz heeft heel veel gezegd, maar ik heb geen idee wat ze precies bedoelt. Zou hij onze problemen met haar hebben besproken?
‘Over gisteravond? Het spel?’
Ik trek een wenkbrauw op. ‘Nee, wat bedoel je?’ Ik krijg er een naar gevoel van.
Haar ogen zoeken steun bij Boaz, maar hij zit met zijn rug naar ons toe. ‘Luister Fay, het stelde echt niks voor dus word alsjeblieft niet boos.’
Ik negeer haar smeekbede en richt me tot hem. ‘Boaz?’ Hij kijkt lachend om bij het horen van zijn naam, totdat hij mij gezicht ziet. Een ongemakkelijke stilte daalt over het terras neer.
‘Hebben jullie gezoend?’ Ik stel de vraag op de man af. Chelsea zou trots zijn, maar de ironie ontgaat me niet. De jongen die net nog zijn hart bij mij heeft uitgestort heeft me op voorhand al belazerd. Hij vroeg zelfs of ik wilde trouwen!
  Hij ontkent het niet maar kijkt me bijna wanhopig aan. Dus doe ik wat ik altijd doe. Ik sta op en loop weg. Achter mij hoor ik Boaz zijn excuses roepen maar ik loop door. Niemand lijkt aanstalten te maken om mij tegen te houden en de angst dat Boaz het echt heeft opgegeven wordt sterker. Het interesseert me geen hol dat het bijna een uur lopen is naar huis. Dan heb ik een uur om ongestoord te kunnen huilen. Mijn telefoon zet ik het liefste uit na de zoveelste gemiste oproep, maar ik weet hoe stom dat zou zijn. Ik voel me helemaal niet zo zeker meer van wat ik aan het doen, maar ik ben halverwege. Teruglopen duurt net zo lang als doorlopen.
Ik pak mijn telefoon en druk een oproep van Boaz en daarna Steffi weg. Achter mij hoor ik een auto naderen die vaart mindert. Mijn hartslag schiet omhoog en ik ga sneller lopen. Verder weg bij de kant van de weg en met mijn telefoon in de aanslag.
Per ongeluk bel ik Boaz want hij staat nu eenmaal bovenaan mijn contacten.
Hij neemt op maar roept direct: 'Ben jij dat die daar loopt?' 
Ik dwing mezelf om te kijken. De auto stopt. Het is Boaz en ik ben even opgelucht voordat ik weer boos op hem wordt.
'Ik wilde je niet bang maken,’ zegt hij kalm aan de telefoon.
Het portier aan de bijrijderskant gaat open en Steffi stapt uit.
Ik weet niet wat ik moet zeggen, mijn boosheid is nog lang niet verdwenen. Ze komt bij mij staan aan de rand van de weg. Boaz rijdt een stukje door en parkeert de auto maar stapt niet uit.
‘Sorry,’ zegt ze.
‘Sorry? Is dat alles?’ Ik tril van woede. ‘Ben jij ook verliefd op hem?’ Dat zou dit drama pas echt compleet maken.
‘Ik ben zeker niet verliefd op hem. Jij ging kwaad naar bed en wij hebben verder gespeeld. Er was al genoeg gedronken en toen hebben we gezoend. Het betekende niks en ik voel me heel slecht.’
Ik snuif. ‘Ik dacht dat je aan mijn kant stond.’
‘Dat sta ik ook! Ik doe verdomme harder mijn best voor jullie dan jijzelf.’
Ze begint te ijsberen. ‘Als jij hem niet had weggestuurd was dit niet eens gebeurd.’
‘Dus het is mijn eigen schuld wil je zeggen? We waren net met elkaar naar bed geweest!’
Steffi krimpt ineen bij die woorden.
‘We wilden je alleen maar boos maken. Toen leek dat een heel goed idee, maar het was een waardeloze kus, nog erger dan die van jullie tijdens het kampvuur.’
Ik weet dat ze mij probeert op te beuren, maar het lukt niet echt.
‘Het was dom, maar je had hem moeten zien die avond. Een zielig hoopje ellende.’ 
Ik grijp gefrustreerd met mijn handen in het haar. Dit is mijn schuld. Alles is mijn schuld.
‘Ik weet dat dit een hele lompe manier is om je iets duidelijk te maken, maar ik denk wel dat je de boodschap hebt begrepen. Dus ga naar hem toe en doe iets. Anders gaat er weer iemand met hem vandoor en zij gaat dit gesprek echt niet met jou voeren.'
Mijn mond valt open van verbazing.
'Dit was overigens ook zijn idee, hij wilde je al gaan zoeken toen je na vijf minuten niet terugkwam. Ik wilde je laten lopen,’ zegt ze beschaamd.
Ze pakt haar oortjes en telefoon uit haar kontzak. ‘Ik heb ook de behoefte om een stukje te lopen.’ Ze zet muziek op, zwaait en begint te lopen.
Voor het portier aarzel ik. Ik ben nog steeds boos maar ik trek de deur open en ga naast hem zitten omdat ik eigenlijk ook wel moe ben van het lopen.
‘Hoi,’ zeg ik bij gebrek aan iets treffenders.
Hij begint te rijden zonder iets te zeggen. Hij kijkt niet eens naar me en de spanning grijpt me nu al naar de keel.
‘Ik ben niet boos,’ zeg ik voorzichtig, ‘nou ja, eigenlijk wel, maar niet op jullie.’
‘Mooi,’ klinkt het vlak. ‘Er is ook niks om boos op te zijn. Jij stuurde mij weg, weet je nog?’
Ik knik. Natuurlijk weet ik dat nog. Het is allemaal waar. Dan valt me op dat hij in de richting rijdt waar ik vandaan kwam. We rijden niet naar huis.
'Waar gaan we heen?' vraag ik op mijn hoede.
'Terug naar de kermis.'
Ik kreun. ‘Ik heb echt geen zin om de rest onder ogen te komen.’
‘Dat hoeft ook niet, ze zijn naar huis gegaan toen je niet terugkwam.’
Ik kijk naar Boaz zijn hand die ontspannen op de versnellingspook ligt. Ik zou zijn hand kunnen pakken. Ik zou hem kunnen zoenen en hem gelukkig maken. Maar het lukt niet. Ik zit als bevroren in de auto en ben blij als we er eindelijk zijn.
 
‘Je haat het reuzenrad,’ zeg ik met mijn blik op het enorme rad. Het is inmiddels donker en hij fonkelt in alle kleuren van de regenboog.
‘Niet waar.’ Hij probeert verontwaardigd te klinken. ‘Niet met jou erbij.’
Ik zucht. ‘Zoiets moet je niet zeggen.’
‘Waarom niet? Het is echt zo.’
Hij lijkt inderdaad op zijn gemak, ook als het rad precies bovenin stopt en we een mooi uitzicht hebben over de stad en zijn lampjes. Het gaat er heel anders aan toe dan onze eerste keer waarbij Boaz klam van het zweet zich vasthield aan mij. Ik moet lachen bij de herinnering.
‘Waar denk je aan?’
‘Aan de eerste keer met jou in het reuzenrad.’
Hij trekt een zuur gezicht. ‘Niet mijn beste moment vrees ik.’
‘Het geeft niet, het was schattig.’
‘Schattig?’ herhaalt hij quasi beledigd.
Ik glimlach naar hem. Boaz is niet echt het type jongen dat je omschrijft als schattig. Hij is groot en vooral zijn schouders en armen zijn erg breed en sterk. Ik probeer te genieten van het uitzicht, maar Boaz kijkt alleen naar mij. Na een paar rondjes lijkt het rad niet te stoppen. De exploitant steekt zijn hand op naar ons en Boaz knikt.
‘Kennen jullie elkaar?’ vraag ik verbaasd.
‘Ik heb hem om een gunst gevraagd. We zitten hier nog wel even, tot ik het teken geef.’
‘Teken?’ herhaal ik geschokt. ‘Houd je mij gevangen in het reuzenrad?’
Hij glimlacht sluw. Wat is er gebeurd met de jongen die hoogtevrees had? Hij lijkt te zien wat ik denk.
‘Er is veel veranderd sinds toen.’
Ik knik instemmend.
‘Waarom doe je dit?’ vraag ik. De gedachte dat ik niet wegkan benauwt me.
‘Ik wil je iets zeggen.’
‘Dat kan toch overal, waarom zitten we niet op het terras?’
‘Zodat je niet kan weglopen,’ antwoord hij kort.
Gefrustreerd gooi ik mijn armen omhoog en de gondel begint te zwiepen.
‘Eh, doe dat maar niet,’ zegt hij zacht.
Nukkig druk ik mijn armen over elkaar. ‘Waar wil je over praten?’
Hij schudt zijn hoofd. ‘Nee, ik praat, jij luistert.’
Hij ademt diep in en ik zet mij schrap voor wat komen gaat.
‘Ik ben verliefd op je. Vanaf de dag dat je mij meenam naar deze veel te rumoerige kermis.’
Mijn mond valt open en ik wil iets zeggen maar hij praat snel door.
‘Maar sinds die ene dag glip je steeds weer weg. Soms liet ik het gebeuren en soms keerde ik mij juist van jou af. Ik word gek van je. Op allerlei manieren en tegelijkertijd krijg ik er nooit genoeg van.’
Ik luister aandacht en slik moeizaam. Achter mijn ogen prikken tranen. Dit is alles wat ik wilde horen. Twee jaar geleden. Voordat hij de vriend werd van mijn beste vriendin.
Hij pakt mijn hand vast. ‘Ik heb Chelsea verteld dat ik gevoelens voor je heb.'
Geschrokken kijk ik Boaz aan. 'Waarom zou je dat doen?' vraag ik ademloos.
'Omdat het zo is Fay. Ik heb geen zin meer om te doen alsof en al zeker niet om te liegen.'
Ik voel me onrustig en wil het liefste uitstappen, wat natuurlijk niet gaat.
'En nu?' Vraag ik.
Hij haalt zijn schouders op. 'Zeg jij het maar.'
'Ik?' Mijn adem stokt. Ik ben zo in de war.
'Heb je verteld dat we seks hebben gehad? Hoe reageerde ze?'
'Nee, maar maakt dat uit?' vraagt hij met een diepe frons. Het irriteert hem duidelijk dat ik telkens over haar begin. 'Jij moet een keuze maken. Wij hebben dat al gedaan.' En met wij bedoelt hij natuurlijk Chelsea en hijzelf. 'Je kunt haar niet langer als excuus gebruiken.'
Het was geen excuus, ik wilde gewoon een goede vriendin zijn, maar dat zeg ik niet hardop want wat ik wilde is niet bepaald gelukt.
'Ik verwacht niet gelijk een antwoord,’ zegt hij op de ontstane stilte tussen ons. 
Ik ben misselijk. Nooit eerder was ik zo dicht bij alles wat ik wilde. Waarom durf ik er niet gewoon voor te gaan? 
‘Alles wat ik lijk te doen om je dichterbij te krijgen pakt andersom uit. Zelfs in deze bizar kleine gondel lijk je verschrikkelijk ver weg.’ Zijn blik is droevig en zijn stem klinkt steeds minder zeker.
‘Hoe dacht je dat een relatie met mijn beste vriendin je daarbij ging helpen?’ Ik kan het niet helpen.
‘Het was een verademing dat iemand een keer niet van mij wegliep en voor mij koos. Ze stortte zich letterlijk op mij. Toch dacht ik nog aan jou. Steeds vaker tot nagenoeg elke dag. Het is oerstom en onbegrijpelijk maar het is zo. Ik wil jou, maar ik kon je niet krijgen. Het was enorm egoïstisch. Waar zij was, was jij en andersom.’
Zachtjes schud ik mijn hoofd. ‘Ik koos ook voor jou,’ zeg ik zachtjes.
‘Toen je wegliep? Want zo ken ik je. Zodra ik dichtbij kom, loop je weg. Dat heb je dit weekend al weer twee keer bewezen.’ Zijn woorden doen mij meer pijn dan ik dacht. Ik kijk over de rand naar de toppen van de bomen.
‘Daarom zitten we dus hier,’ merk ik op.
‘En dat verrekte rad blijft draaien tot ik zeg dat het klaar is.’
De exploitant kijkt op dit moment wel enigszins bezorgd. Hoelang zitten we hier al? Vast een kwartier of misschien wel langer.
Hij laat zich achterovervallen in de gondel die wild begint te schommelen. Hij vloekt en grijpt zichzelf vast. Ik wil hem sussen maar houd me in.
‘Wat wil je?’ Hij zucht en ziet er zelfs vermoeid uit.
‘Hier weg,’ geef ik eerlijk toe. Hij heeft gelijk en dat doet verdomd veel pijn. Zodra Boaz ook maar aangeeft geïnteresseerd in mij te zijn, ren ik weg. Bang dat als ik blijf, hij me juist pijn zal doen door zelf weg te gaan. Bedankt voor de wijze les, mam.
‘Dat gaat niet.’
Ik knijp mijn ogen tot spleetjes. Ik heb geen zin in spelletjes, dat heeft gisteren ook niet goed uitgepakt.
‘Wat heb je met hem afgesproken?’
‘Een zoen.’
Dat is niet zo vreemd. Betekenisloos zoenen is een beetje ons ding geworden denk ik.
‘Oké,’ maar zodra ik die woorden uitspreek zie ik hem, voor zover het gaat, verder van mij wegschuiven.
‘Ik ga je niet zoenen,’ zegt hij. De pijn waar ik zo bang voor ben het te voelen, zwelt op in mijn borst.
‘Niet totdat jij hebt toegegeven dat het voor jou niks betekende. Jij hebt mij aan het lijntje gehouden, niet andersom.’ 
‘Wat een onzin!’ roep ik. ‘Je weet dat dat niet waar is.’
‘Waarom wijs je mij dan elke keer af? Wil je soms niet gelukkig zijn?’
‘Natuurlijk wel,’ zeg ik boos, ‘Maar ik wil niet gekwetst worden, ik wil niet langer jaloers zijn en ik wil niet bang zijn dat je bij me weggaat om weet ik het hoeveel andere meiden te versieren.’
Zijn ogen schieten wijd open. ‘Wanneer heb ik dat in hemelsnaam gedaan?’
Waarom moest ik dit zo nodig zeggen? Nu is er geen weg meer terug. ‘Die vakantie naar Spanje.’
‘Dus dat hele verhaal over studeren en de afstand was onzin? Je was gekwetst en bang omdat je dacht dat ik was vreemdgegaan?’
‘Doe me een lol en ga nu niet zeggen dat het niet zo was. Ik heb de filmpjes zelf gezien.’
‘Is het ooit in je opgekomen om het aan mij te vragen?’
‘Dat durfde ik niet,’ geef ik toe.
‘Dus koos je ervoor om dan maar te geloven dat het waar was?’ Hij klinkt verslagen en ik ontwijk zijn gekwetste blik.
Ik knik. Het klinkt zo wel heel flauw maar ik was een onzekere puber en onze relatie was heel erg pril.
Hij schudt boos zijn hoofd. ‘Niet te geloven. Ik dacht al die tijd dat het aan mij lag.’
‘Dat is ook zo.’
‘Nee,’ klinkt het fel. ‘Het ligt aan jou Fay. Jij bent het probleem, niet ik.’ 
Zijn woorden zijn vlijmscherp. Ik moet weg hier voordat hij het nog erger maakt. Ik sta op om de aandacht van de exploitant te trekken. De gondel begint opnieuw te zwaaien en Boaz sist dat ik moet gaan zitten. Ik negeer hem en zwaai en roep, maar het enige wat de man doet is boos gebaren dat ik moet gaan zitten. We worden opnieuw de hoogte in getild en ik verlies bijna mijn evenwicht.
‘Ga alsjeblieft zitten,’ smeekt Boaz die nu bleek ziet. Hij pakt me bij mijn middel, waardoor ik mijn balans niet meer houd en op zijn schoot terechtkom. De gondel kraakt nu gevaarlijk en ik hoor de man beneden naar ons schreeuwen. Ik geloof dat we er zo ook wel uitgezet worden.
Boaz houdt mij krampachtig vast. Zijn hoofd tegen mijn borst gedrukt, zijn handen nat van het zweet.
‘Gaat het wel?’ vraag ik geschrokken terwijl ik met mijn hand over zijn rug wrijf. Ik voel de gespannen spieren van zijn rug onder mijn vingers. 
‘Mijn hoogtevrees,’ mijmert hij.
‘Het is oké,’ sus ik hem zachtjes. Ik zie dat hij zich schaamt, maar dat is niet nodig. Niet bij mij. Ik pak zijn gezicht tussen mijn handen en laat hem mij aankijken. Ik weet dat hij heeft gezegd dat hij mij niet wilde zoenen, maar ik negeer zijn dreigende toon van zojuist. Ik kus hem zachtjes op zijn lippen in afwachting van wat hij doet. Niet lang na onze kus stopt het reuzenrad met draaien en kunnen wij uitstappen.
 
'Heb je haar gevraagd te komen?' Ongelovig kijk ik naar Boaz als we eindelijk uitstappen. De exploitant kijkt ons hoofdschuddend na.
'Wie?' vraagt hij verbaasd en dan ziet hij haar ook. 'Ik heb haar gebeld toen je wegrende. Ik dacht dat je misschien naar haar toe zou gaan. Daarna heb ik dat gesprek met haar gevoerd.’
'Wat duurde dat lang,’ zegt Chelsea verbaasd als ik bij haar kom staan.
Ik bloos. 'Boaz hield ons gevangen in het reuzenrad. Om te praten.'
'Ah daarom hing je aan zijn lippen. Die gondel ging zo hard tekeer dat ik dacht dat jullie wat anders aan het doen waren.'
Ik verstar, maar ze legt geruststellend een hand op mijn arm. 'Ontspan, alsjeblieft.' Ze kijkt over mijn schouder even naar hem. 'Kan hij jou even missen?'
Boaz kijkt ons niet aan, maar loopt de andere kant uit. Hij heeft genoeg van mij, hoe kan het ook anders.
Chelsea en ik lopen een stukje in stilte over de kermis terwijl het om ons heen gonst van de drukte. Voor het spiegeldoolhof stopt ze.
'Dit werkt wel. Kom.'
Ze koopt twee kaartjes en voor ik het weet schuifel ik achter haar aan langs eindeloze glazen wanden en spiegels. Ik probeer mijn eigen spiegelbeeld zoveel mogelijk te ontwijken en kijk naar de grond. Op deze manier vind je ook nog het snelst de uitgang begreep ik.
'Ga je nog wat zeggen?'
'Sorry,’ zeg ik maar Chelsea stopt met lopen.
'Ik hoef je excuses niet, ik wil gewoon weten wat er tussen jou en Boaz speelt.'
'Oké,’ stem ik in met tegenzin.
'Begin maar bij het begin,’ voegt ze eraan toe.
Ik vertel haar alles over mijn date met Boaz op de kermis toen we zestien waren, onze prille relatie en de vakantie naar Salou die alles verpestte. Eveneens alles wat daarna gebeurde inclusief alle keren dat we hebben gezoend. Als ik dichterbij het hier en nu kom, houd ik in.
'Niet stoppen nu,’ moedigt ze mij aan. Dus ik vertel haar voor het eerst hoe ik mij voelde toen ze gingen daten. Hoe jaloers ik was en nog steeds ben. Ik moet haar ook vertellen dat ik met hem heb gezoend nadat het tussen hun uit was en wat er gisteravond is gebeurd. Ze hoort het allemaal aandachtig aan terwijl haar handen het glas aftasten. 
'Dat wist ik al,’ zegt ze op kalme toon. 'Boaz heeft mij alles verteld, maar het is fijn het van jou te horen want jij bent en blijft tenslotte mijn beste vriendin.' Ze draait zich even om en glimlacht naar mij. 'Hij heeft ook verteld dat hij je boos wilde maken door met Steffi te zoenen. Geen zorgen, ik heb hem flink uitgefoeterd.’
Dan staat ze stil en begint heel hard te lachen. Ik kan het even niet volgen en loop naar haar toe. Ze staat voor een lachspiegel, zo eentje die alles uitrekt. Dan zie ik het ook. Mijn mondhoeken reiken bijna tot aan de grond, mijn ogen zijn gigantisch groot en waterig. Het is zo’n n triest gezicht dat ik er spontaan van in de lach schiet. Zo blijven we even staan lachen. Het is een heerlijk gevoel. Als we eindelijk zijn uitgelachen heb ik genoeg moed verzameld om haar een vraag te stellen.
'Ben je verdrietig?'
'Ja,’ antwoordt ze direct,' en nee. ‘Ik moet denken aan iets wat je zei vlak voordat ik terug naar huis kwam van mijn reis naar Colombia. Je zei dat je gelukkig was met iemand. Je had het toen over Boaz niet waar?'
Ik herinner mij dat gesprek, ook al heb ik geprobeerd het ver weg te stoppen. Hier, omringd door al die spiegels zie ik de pijn op mijn gezicht en dat van haar.
'Egoïstisch als ik was heb ik je er niet meer naar gevraagd toen ik thuis was. Bang dat ik het antwoord eigenlijk wel wist.' Chelsea zucht. 'Had je toen maar iets gezegd.'
'Had je dan geluisterd?' 
Ze kijkt me aan met een blik vol berouw. 'Ik had voor jou willen doen wat je nu voor mij hebt gedaan, twee jaar lang.' Dan bedenkt ze zich iets en fleurt op. 'Dus pak ik die kans graag nu. In zekere zin weet ik wat jij nu misloopt en ik denk oprecht dat jullie goed voor elkaar zouden zijn.’
'Omdat we allebei saai zijn?'
Ze grinnikt. 'Onder andere,’ zegt ze met een knipoog. 'Hij maakt je gelukkig en dat is alles wat ik voor jou wil. Als het ook is wat jij wil.' Ze kijkt me verwachtingsvol aan.
‘Dat wil ik heel graag.’
Ze lacht. ‘Heb je dat ook al tegen hem gezegd?’
‘Niet echt,’ zeg ik beschaamd. ‘Ik heb het hem nogal lastig gemaakt vandaag.’
Ze pakt mijn hand. ‘Tijd om daar verandering in te brengen dan.’
'Het zou ongemakkelijk kunnen worden. Tussen ons bedoel ik.'
Ze knikt. 'Al helemaal als ik moet gaan speechen op jullie bruiloft.'
Ik trek mijn wenkbrauwen op nu ik weer denk aan zijn vreemde aanzoek eerder vandaag.
'Jullie moeten gaan trouwen,' klinkt het vastbesloten, 'anders zullen jullie altijd bang blijven dat de ander wegloopt.'
Ik geloof niet heilig in het huwelijk. Het werkte voor mijn ouders tenslotte ook niet.
Ze stoot mij aan. 'Je leeft al jaren monogaam naast hem. Dan moet de rest van je leven met hem ook wel lukken toch?'
Ze heeft gelijk. Ik heb nooit een echte relatie gehad. Dat heb ik zelfs nog nooit overwogen, behalve met Boaz.
Nu ik weet hoe Chelsea erover denkt en met de talloze liefdesverklaringen van Boaz zelf - inclusief het aanzoek - is de enige die ons ervan weerhoudt samen te zijn, ikzelf. Ik lijk wel gek en met dat besef voelt het alsof ik eindelijk weer tot leven kom.
'Ik moet naar hem toe,’ zeg ik ongeduldig. Ik heb al teveel tijd verspild.
'We zijn er bijna, daar is de uitgang al,’ ze wijst naar wat lijkt op een opening. Boaz staat op ons te wachten en overtuigd dat ik de uitgang heb gevonden, zet ik het op een drafje maar met een luide bons, val ik achterover. Mijn handen vinden mijn gezicht. Ik vloek. Mijn neus doet zeer en begint te bloeden. Boaz wil naar binnen komen, maar wordt tegengehouden bij de uitgang.
'Shit, gaat het wel?' hoor ik Chelsea achter mij vragen.
'Ik kan niet tegen bloed,’ mijmer ik en met de ijzige geur die mijn hele neus en mond vult, zak ik weg in het donker.
Er wordt hard gelachen en ik open mijn ogen weer. Onze vrienden en familie liggen dubbel om de verhalen die Chelsea zojuist heeft verteld. Charmant als ze is, oogt ze ontspannen en bloedmooi in haar gouden enkellange jurk. Het door haar geschetste liefdesverhaal zorgt voor de nodige verbaasde en geschokte kreten. Iedereen hangt aan haar vuurrode lippen, behalve hij. Boaz heeft alleen oog voor mij en ik wist bij het uitkiezen van mijn kanten trouwjurk al dat hij zijn handen niet thuis zou kunnen houden. Ik geniet van de kleine aanrakingen zoals hoe hij mijn rug streelt met zijn duim. We hebben elkaar vandaag nog niet losgelaten en dat hoeft gelukkig ook nooit meer. Met een brede glimlach heffen we ons glas voor een toast op ons en de liefde. Vanaf vandaag is hij voor altijd en alleen, helemaal van mij.
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