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Lieve allemaal,
Ik ga er even tussenuit. Even bedenken wat me nou eigenlijk is overkomen. Ik heb geen seconde spijt van wat ik heb gedaan, integendeel. Het enige dat me spijt is dat was tussen haar en mij begon, eindigde met jullie allemaal.
x Josh
 
Zo snel als onze romance begon, zo snel was het ook weer afgelopen. Dit was het laatste dat ik van hem had vernomen. Via social media helaas. Geen persoonlijk bericht of telefoontje. Dat kon ook niet, bedacht ik me bedroefd. In die laatste momenten was het ons niet gelukt om nummers uit te wisselen. De beveiliging op het terrein was onverbiddelijk, de plek was niet meer veilig. Dus we vertrokken, via verschillende uitgangen. 
Social media voelde als het laatste lijntje tussen hem en ik maar er was geen doorkomen aan. Ons filmpje verdween binnen een paar uur nadat dit het internet bereikte, maar het was genoeg voor meer dan honderdduizend views.
Een dag na onze ontmoeting plaatste hij dit: 
Gezocht: Julia, handig met ijsblokjes, de liefste sproetjes, drinkt lekker weg en heeft iets met rozen. 
Het internet ontplofte. Iedereen heette ineens Julia, kende een Julia of wist te vertellen dat Julia geen interesse meer had. Julia had al een vriend, Julia was al getrouwd en ga zo maar door. Maar de echte Julia zag het allemaal met verbijstering aan en wist niet wat ze moest doen. 
Op aandringen van mijn beste vriendin Florine stuurde ik dit de wereld in. Een stukje tekst uit mijn favoriete nummer in de hoop dat hij snapte dat ik het was. De Julia naar wie hij op zoek was.
 
About all of the things that I long to believe
About love, the truth, what you mean to me
And the truth is
Baby you're all that I need
 
Mijn goede hoop op contact vervloog helaas snel. Korte tijd later deed hij iets wat ik absoluut niet zag aankomen. Hij verwijderde al zijn social media-accounts en was voor de gewone mens onbereikbaar geworden. Voor het eerst voelde ik mij compleet verloren en bleef ik achter met een gebroken hart. Ik volgde zijn voorbeeld omdat ik geen behoefte meer had aan berichten als ‘Dit is de vrouw aan wie Josh de liefde verklaarde’ of ‘Festivalsprookje zonder happy end’. 
Het was een hele vreemde gewaarwording dat zoveel mensen een mening over mij hadden gevormd. Ik probeerde mezelf voor te houden dat het niet persoonlijk was, dit deden ze vast met elk potentieel relatiemateriaal. Toch liet het mij niet los. Het is één ding als mensen je niet aardig vinden, een tweede als ze zeggen dat je niet mooi bent, maar het allerergste vond ik dat ze zeiden dat ik het niet waard was. Hoezo niet? Hij was niet een goddelijk wezen bestemd voor een groter doel. Hij was een man, ik een vrouw en er was een klik.
Dan was er nog die andere groep die met hun goede bedoelingen mij probeerde te overtuigen dat hij juist de slechterik was.
Hier trap je toch niet in? Je bent gek als je hem gelooft. Hij is een player!
Het waren slechts een paar van de reacties die ik ontving in mijn persoonlijke berichten. Ook de aanwezigheid van deze groep wilde ik het liefste negeren, maar deze vrouwen maakten mij het meest onzeker. Vooral toen ik een nogal persoonlijk berichtje kreeg van een jonge vrouw die mij dit te vertellen had: Hij kan en wil zich aan niemand binden. Hij is een flierefluiter en geloof me, ik kan het weten. Hij zal niks anders doen dan je hart breken.
Natuurlijk vroeg ik mij af waarom ze dit precies zei, maar het aan haar vragen durfde ik niet. Niemand was zo verbitterd in zijn mening over iemand als een slechte ex en dat kon ik maar al te goed weten. Het bevestigde misschien wat ik al een klein beetje wist. Hij was ongrijpbaar.
Het duurde even voordat de hele mediastorm ging liggen en beetje bij beetje begon ik te accepteren dat wat het ook tussen was, het nu echt voorbij was. Onze paden kruisten elkaar niet nog eens en het festivalsprookje was voorgoed afgelopen.
Tenminste, dat dacht ik. Vandaag lag er ineens een envelop in de brievenbus. Eerst dacht ik nog dat iemand een flauwe grap met mij uithaalde. Tot ik zag wat er in de envelop zat. De kurk uit mijn fles champagne en een briefje. 
 
Wil je verder gaan waar we zijn gebleven?
x Josh
 
Ik las het opnieuw en opnieuw en durfde niet te geloven dat het echt was. Dat we verder konden gaan waar het zo abrupt eindigde. Kreeg ons festivalsprookje een vervolg? Er stond een tijd bij, maar geen locatie. Veel wijzer was ik niet maar dat hij mij wilde zien, was op dit moment al eventjes genoeg. 
Voor het eerst had ik iets in handen dat ik niet met de hele wereld hoefde te delen. Mijn nieuwsgierigheid naar hem werd weer volledig aangewakkerd en al snel dacht ik constant aan hem. Ik sloot mijn ogen om hem voor de geest te halen. Iets wat ik al een tijdje niet meer mocht van mezelf.
Mijn herinneringen aan hem waren een mix van emoties. Het was de zinderende zomerhitte, onze half ontblote lijven en alle ontdekkingen die ik deed over hem en mezelf. Ik zag zijn ondeugende lach voor me en de druppeltjes zweet op zijn voorhoofd. De lucht bezaaid met onze feromonen en het verlangen naar meer. Het bracht ook nu weer een lach op mijn gezicht. 
Voor een festival in juli kon je misschien geen beter weer wensen, maar voor een champagnekar waren de omstandigheden niet ideaal. De ijsblokjes in de champagnekoeler smolten binnen enkele minuten weg. Festivalgangers slenterden voorbij door enorme stofwolken met flesjes water in de hand en waren nog niet toe aan alcohol. Ze hielden zich schuil in de kleine schaduwen van de bomen op het terrein. De sfeer zat er nog niet echt in.
Toen ik voor de zoveelste keer een ijsblokje in mijn jurkje wierp, stond hij ineens voor mijn neus. Zongebruind, witblond en met een enorm verlangende blik op mijn decolleté.
‘Dat lijkt me heerlijk’, klonk het smachtend.
Ik hield een ijsblokje in mijn handpalm en bood het aan. ‘Van het huis’, zei ik er lachend bij.
Het ijsblokje verdween in zijn nek en ik kon mijn ogen niet van de druppeltjes afhouden die over zijn torso gleden. Hij droeg een witte tanktop die kleine stukjes van zijn gespierde borst en tatoeages onthulde. Ik kreeg het er nog warmer van.
In die zinderende hitte, het was boven de dertig graden, zou ik niet direct een glas champagne aanbieden, maar zijn interesse in mijn handel was gewekt.
‘Doe dan maar een fles’, zei hij brutaal. ‘Je beste, natuurlijk.’
Ik begon te lachen. ‘Zo werkt het niet. Bovendien is smaak iets persoonlijks. Mijn beste champagne hoeft niet jouw favoriet te zijn.’
‘Oké’, hij dacht even na, ‘doe mij er dan eentje die mij aan jou zal doen denken.’
‘Je wilt een champagne die naar mij smaakt?’ Iets gebeurde er met me. Het was vast de hitte, hield ik mezelf voor. Op festivals werd altijd geflirt. 
‘Sprankelend en een beetje ondeugend. Fruitig en fris. Zoiets? Misschien ook eentje die past bij die mooie kleur op je wangen.’
Natuurlijk bloosde ik. Mijn lichte huid met sproetjes kleurde snel, dus nu ook. 
Er was één fles die perfect bij de omschrijving paste en het was mijn absolute favoriet. Officieel verkocht ik hem niet hier, maar ik ging nooit op pad zonder. Ik haalde mijn prachtige rosé tevoorschijn. Een champagne om bij weg te dromen vond ik zelf.
‘Oh ja’, klonk het goedkeurend na de eerste slok. ‘Je smaakt erg lekker’, zei hij met een knipoog.
Ik schonk de laatste champagne uit de fles in en het geflirt over en weer nam toe. 
‘Sta je vaker op festivals?’
Ik lachte verlegen. ‘Eigenlijk niet. Dit is de eerste keer.’
‘Voor de kar of voor jou?’
‘Allebei. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging op een nieuwe plek en op deze manier kan ik ook nog nieuwe mensen ontmoeten.’
‘Dat klinkt als heel veel nieuw. Betekent het dat je bepaalde dingen achter je probeert te laten?’
‘Zo zou je het wel kunnen zeggen ja.’
‘Hoe gaan de zaken tot nu toe? Op al deze vlakken?’
‘Ik heb veel aanloop gehad.’ Ik besloot om het lekker vaag te houden, maar er was niks aan gelogen. De champagnekar bleek een groot succes. 
‘Heb je een relatie?’
Ik verslikte me in mijn slok en proestte het uit. ‘Nee’, piepte ik. ‘Ben je altijd zo direct?’
‘Wel als ik iets graag wil hebben.’
Die zin moest ik even op mij in laten werken. Het kon de champagne zijn, maar al zijn opmerkingen leken dubbelzinnig. 
‘Geef me je telefoon.’
‘Ga je je eigen nummer erin zetten?’ Oeps, klonk ik iets te hoopvol?
Hij lachte en schudde zijn hoofd.
Vanbinnen was ik teleurgesteld, maar dat wilde ik niet laten merken. Dus pakte ik nonchalant mijn telefoon en hield hem net buiten bereik van zijn handen.
‘Goed, wat wil je dan zien?’
‘Je playlist.’
‘Je wilt weten wat voor muziek ik luister?’ vroeg ik verbaasd, maar we waren tenslotte wel op een muziekfestival. Toen hij mijn telefoon probeerde te pakken zag ik het. Hij droeg een artiestenbandje. Verdorie. Mijn enthousiasme van een moment eerder werd behoorlijk afgeremd.  
‘Ben je hier om op te treden?’ vroeg ik nogal overbodig. Ik had nu al even met hem staan praten over mijn werk, maar zijn beroep was nog niet ter sprake gekomen.
Hij lachte hardop. ‘Ik vroeg me al af of je echt geen idee had wie ik ben.’
 	‘Mijn eerste festival weet je nog. Bovendien kun je mij natuurlijk ook gewoon vertellen wie je bent.’
‘Dat zou kunnen’, klonk het geamuseerd, ‘maar ik wil dit spelletje tussen ons liever niet verpesten.’
Hij gebaarde dat ik mijn telefoon moest geven.
‘Volgens mij is muziek een prima manier om iemand beter te leren kennen.’
Ik gaf hem mijn telefoon. Hij scrolde aandachtig door mijn playlist maar gaf al snel het toestel terug aan mij.
‘Sta je ertussen?’
Hij begon te lachen. Een stralende, ontwapenende glimlach en ik smolt. Niet vanwege de hitte, maar vanwege hem. Niet doen, sprak ik mezelf streng toe. Dit was niet de juiste persoon om verliefd op te worden. Misschien moest ik maar even helemaal niet meer verliefd worden.
‘Dat zit wel goed’, zei hij met nog steeds die verpletterende glimlach op zijn gezicht. ‘Een hopeloze romanticus dus.’
‘Hé, als je Bon Jovi niet kan waarderen, dan houdt het hier op.’
‘Gelukkig heb ik niks tegen de beste man. Wat is je favoriete nummer?’
‘A bed of roses.’ Ik voelde dat ik bloosde. ‘Wie wordt er niet graag bemind?’
‘In een bed vol rozen?’
‘Ieder zijn fantasie’, mompelde ik zachtjes.
‘Goed, staat genoteerd.’
Met wat ik nu wist, was het haast onmogelijk om normaal naar hem te kijken. Ik luisterde veel naar de radio, maar ik hield mij totaal niet bezig met wie welke muziek maakte. Hem vragen hoe bekend hij was, vond ik te ver gaan. Ik moest er op eigen kracht achter zien te komen.
‘Artiesten komen zelden buiten op het terrein’, merkte ik terloops op. Nu pas viel mij de blikken van anderen op. Langzamerhand kreeg ik het gevoel dat ik werkelijk de enige was die geen flauw idee had van wie ik gezelschap had. Hij is ook maar een persoon, hield ik mezelf voor. Een bloedmooi en waarschijnlijk even getalenteerd persoon.
‘Artiesten zijn ook zelden zoals ik’, klonk het vastbesloten.
Maar er was ook iets wat hem precies hetzelfde maakte als iedere andere artiest, groot of klein. Hij had zijn fans nodig. Mijn oog viel op twee jonge meiden die niet geheel subtiel onze aandacht probeerde te trekken. Ze giechelden en één van de meiden wapperde zichzelf overdreven koelte toe met haar handen. 
‘Ik denk dat er iemand heel graag aandacht van je wilt.’ Ik wenkte naar de meiden.
‘Dan hoop ik dat je het over jezelf hebt’, zei hij met zijn blik nog steeds op mij. 
Dat was zeker waar, maar ik gebaarde dat de meiden dichterbij moesten komen. Ze sloegen een opgewonden kreet.  
‘Willen jullie op de foto?’ vroeg ik zo onschuldig mogelijk. Ze knikten gretig. ‘Wat zeg je ervan?’ vroeg ik aan hem.
Hij toverde een stralende glimlach tevoorschijn en stond op om met de meiden op de foto te gaan.
‘Hoe lang zijn jullie al fan van ..’ ik liet een expres een stilte vallen en de meiden vulden het dankbaar voor mij in.
‘Van Josh? Sinds het begin’, zei het meisje dat haar ogen niet van hem af kon houden. Ze hield hem een beetje vast rond zijn middel en zijn arm lag over haar schouder heen. Ik wilde dat hij mij zo aan zou raken. Snel maakte ik de foto zodat ze elkaar weer los zouden laten. Mijn gezicht verraadde mij en Josh, wat fijn om zijn naam te kunnen gebruiken, zag het en grinnikte.   
‘Wat vinden jullie het leukste aan hem?’
Er klonk gegiechel. ‘Zijn stem, de liedjes, de boodschap erachter.. alles eigenlijk.’
Hij deelde zijn handtekening uit en de meiden vertrokken weer.
‘Je bent me iets verschuldigd’, zei hij toen we weer alleen waren. 
‘Oh, wat dan?’
‘Je naam.’
Ik wees naar de fles champagne die ik voor ons had ontkurkt. ‘Die heb ik je al gegeven.’ Hij pakte de fles uit het ijs en bekeek het etiket.
‘Julia? Is deze champagne letterlijk naar jou vernoemd?’
Ik knikte. ‘Josh en Julia.’
‘Klinkt goed’, zei hij met een goedkeurende blik. Telkens als onze ogen elkaar vonden, gebeurde er iets. Er had zich een spanning tussen ons opgebouwd en met moeite trok hij zijn blik los van die van mij.
Hij keek op zijn horloge. ‘Shit, ik moet gaan. Kom je naar mij luisteren straks?’
‘Als jij me vertelt waar ik moet zijn wel, want ik heb nog steeds geen idee wie je bent.’
Hij wenkte me dat ik dichterbij moest komen. Geen wilskracht was sterk genoeg geweest om hem te weerstaan. Zelfs niet dat irritante artiestenbandje rond zijn pols. 
Ik hing over de bar heen, niet eens half bezorgd over het uitzicht op mijn borsten.
Zijn hoofd ging niet omlaag, hij keek me alleen maar aan met een indringende blik. Twee hazelnootbruine ogen staarden in die van mij. 
‘Ik wil je een kus geven.’
‘Oké’, zei ik en voor ik het wist, kuste hij me, zacht en teder.
Nog één verlangende blik en hij griste de champagne mee en verdween uit mijn zicht.
 
Nu stond ik hier met de kurk uit diezelfde fles in mijn handen maar we waren ver verwijderd van het moment van toen. Het was ijskoud en er dwarrelden al lichtjes sneeuw naar beneden. Ik kroop dieper weg in mijn sjaal en hoopte dat het niet door zou zetten. Sneeuw mocht niet het volgende probleem worden dat tussen ons in kwam. De hele dag had ik geprobeerd een voorstelling te maken van onze ontmoeting. Het begon overal te kriebelen en ik voerde hele gesprekken met hem in mijn gedachten. Ik fantaseerde over hoe het ook alweer was om met hem te zoenen. Het hield mij voor nu in ieder geval warm genoeg.
Het getoeter van een auto haalde mij uit mijn dagdroom. De auto was voor mij gestopt en een chauffeur stapte uit en hield het portier voor mij open. Ik stapte hoopvol in maar de auto was tot mijn grote verbazing leeg. Geen Josh.
Toen we eenmaal op weg waren besloot ik de chauffeur te ondervragen.
‘Ken jij Josh?’
‘Jazeker, ik ben zijn vaste chauffeur.’
Zijn eigen chauffeur, waarom ook niet. 
‘Dan praten jullie vast veel. Weet jij wat we gaan doen?’
‘Ja en ja.’ Hij lachte. ‘Josh had me al gewaarschuwd dat je vragen zou gaan stellen. Doe geen moeite, ik verklap niks, maar ik kan je wel dit geven.’
Hij pakte iets van de bijrijdersstoel en stak het tussen de stoelen door naar achter.
Ik pakte de envelop aan en bekeek de inhoud. Alleen een briefje dit keer.
 
For it's you that I'd die to defend
x Josh
 
Een veelzeggend stukje tekst uit mijn favoriete nummer. Vanaf het moment dat we waren ontdekt had Josh het voor mij opgenomen en voor mij gezorgd. Dankzij hem kon ik op een makkelijke en veilige manier weg van het festivalterrein en verdween ons filmpje al snel van het internet. Ook reageerde hij soms via twitter op belastende berichten van anderen, maar allemaal tevergeefs. Het waren er tientallen zo niet honderden. Al kon ik de fascinatie van zijn fans hen nauwelijks kwalijk nemen, want ik was binnen enkele minuten al voor hem gevallen. Zo hard dat ik nu in een geblindeerde auto naar hem op weg was. Wat ik wel eng vond was waar ze toe in staat zouden zijn. Hoe ver zouden fans gaan om ons uit elkaar te drijven?
De auto stopte al vrij snel voor een hotel. De gedachte dat het hem alleen om de seks te doen was, probeerde ik snel van me af te schudden. De chauffeur schonk mij een vriendelijke, veelbelovende glimlach.
‘Maak je geen zorgen, hij heeft iets leuks voor je geregeld’, zei hij en de auto vertrok weer. Er was nu geen weg meer terug. 
Een aardige mevrouw verwelkomde mij aan de receptie van het hotel.
‘Ik verwachtte u al’, zei ze opgetogen.
Ze legde een kamersleutel op de balie en vertelde mij hoe ik bij mijn kamer kwam.
‘Ik wens u een fijn verblijf.’
Voor de lift stond ik stil. De deuren schoven open en ik keek mezelf recht aan in de spiegel. Ik zag mijn bezorgde blik. Dit was niks voor mij. Berekend en risicomijdend. Zo zouden vrienden en familie mij hebben omschreven. Wat was het eigenlijk dat ik van dit avontuur verwachtte? Precies dit, bedacht ik me. De spanning en het onvoorspelbare. De opwinding van het spel met hopelijk hem als beloning. 
Mijn hart ging steeds harder tekeer bij het passeren van elke etage. Het was een klein gebouw en op de vijfde etage zaten maar twee kamers. Die van mij zat aan het einde van de smalle gang. Er brandde licht op de gang, maar voor de rest was het muisstil. Voordat ik naar binnen ging, klopte ik op de deur om mijzelf aan te kondigen. Ik aarzelde. Had ik iemand moeten vertellen wat ik vanavond van plan was? Dat had ik expres niet gedaan uit angst dat iemand me juist zou proberen tegen te houden. Zelfs Florine, die smulde van het verhaal, had al snel geopperd dat ik het moest laten gaan. Toegegeven, het was moeilijk te geloven dat een bekendheid zoals hij zou gaan voor een meisje zoals ik. Het meisje dat geacht werd niets te zeggen als ze de champagne inschonk voor mensen zoals hij. 
Ik keek onder de deur door en zag dat er geen licht op de kamer brandde. Of hij wachtte op mij in het donker, of hij was ook hier niet. Bij het naar binnen gaan zocht ik snel het lichtknopje. Mijn hart bonkte nu zo snel dat ik er een beetje misselijk van werd. Het licht sprong aan en ik zag een onwijs luxe hotelkamer die in één oogopslag te overzien was. Een bed, een kast en een groot rond bad in het midden van de kamer. Er stond een vers boeket met bloemen op het tafeltje bij binnenkomst en de minibar zag er goed gevuld uit. Ik vroeg me af of ik nu in zijn hotelkamer was, of dat deze ruimte bedoeld was voor mij. Of voor ons samen. 
Ik ontdekte dat ik echt alleen was en ontspande een beetje. Toen zag ik pas dat het bed vol lag met roze rozenblaadjes. Zoveel dat je het witte beddengoed er niet meer doorheen zag. Verrukt liet mezelf neerploffen op bed. Rozenblaadjes dwarrelden om me heen en het rook heerlijk. De gedachte alleen al om hier de liefde me hem te bedrijven maakte me opgewonden.
Op het nachtkastje stond een fles wijn en er lag weer een envelop op het hoofdkussen. Een nieuwe aanwijzing van deze bijzondere speurtocht. 
Ik wist nog niet zo goed wat ik voelde. Of ik teleurgesteld was dat hij hier niet bleek te zijn of dat ik het juist leuk vond dat deze speurtocht nog niet afgelopen was. Snel maakte ik de envelop open.
 
Als de smaak je bevalt, kom je mij dan opzoeken?
x Josh
 
Op mijn telefoon zocht ik snel de route op van het nieuwe adres, het was nog geen vijf minuten lopen vanaf hier. Ik vroeg me af of ik naar een optreden van hem ging kijken en of dat de verrassing was. Er stond ook een tijd op. Aanvang 21:00 uur. Ik had dus nog een half uurtje de tijd om te bepalen of ik hiermee door wilde gaan. 
Nieuwsgierig nam ik de fles in handen. Het was geen champagne maar dat had ik ook niet bij hem verwacht. In mijn handen hield ik een Italiaanse Barolo. De koning der rode wijn. Goede smaak, dacht ik verrukt. Gretig maakte ik de fles open en schonk mijzelf een glas in. Ik was erg nieuwsgierig naar zijn keuze. Ik sloot mijn ogen en rook eraan terwijl ik de wijn in het glas liet walsen. Je rook het eikenhout waarop de wijn gerijpt was maar ook iets bloemigs zoals de geur van rozen. Ik nam een goede slok en liet de wijn speels door mijn mond bewegen. Oh ja, dit paste perfect bij hem. Een heerlijke wijn voor bij een goed stuk vlees waar ik zo mijn tanden in wilde zetten.
 
Nu ik dichterbij de ontknoping van onze speurtocht was, werd ik steeds nerveuzer. Een heel klein stemmetje in mijn achterhoofd probeerde mij nog te waarschuwen. Verwacht er niet te veel van. Het is een spelletje. Hij wil geen relatie met je, alleen een leuke avond.
Ik weigerde te geloven dat Josh iets met mij zou doen wat ik niet wilde. Hij kende tenslotte mijn diepste geheim en wist hoe hard ik al bedrogen was door anderen.
‘Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan?’ had hij mij gevraagd op het festival. 
Ik had makkelijk kunnen liegen, maar ik wilde graag voor het eerst sinds lange tijd de waarheid vertellen. Hoe vreemd Josh nog voor mij was, toch voelde ik me bij hem op mijn gemak. Veilig zelfs.
‘Ik ben gevlucht van mijn eigen bruiloft.’ Het was de eerste keer dat ik dit hardop tegen iemand zei en het klonk behoorlijk gek besefte ik. Tegelijkertijd was het de beste beslissing die ik op dat moment kon maken.  
Hij trok een zeer gepijnigd gezicht. ‘Wat had hij gedaan om dat te verdienen?’
Het laatste dat ik wilde was dat Josh medelijden met mijn ex had. Dat verdiende hij wat mij betreft absoluut niet.
‘Hij heeft me belazerd met meerdere vrouwen. Zelfs de avond voor de bruiloft waarbij je traditioneel niet bij elkaar slaapt was hij zeker niet alleen. Het lag natuurlijk allemaal aan mij. Hij was niet gemaakt voor een monogaam bestaan zei hij zelf. Hij vond dat ik hem had gedwongen zich aan mij te binden.’
Josh keek mij met een gepijnigde blik aan. ‘Dat is verschrikkelijk, kwam je daar allemaal achter op de dag van je bruiloft?’
‘Nee’, gaf ik met tegenzin toe.
Nu was hij helemaal in de war. ‘Waarom zette je de bruiloft dan toch door?’
‘Omdat hij altijd zei dat niemand aan mij kon tippen. Dat ik echt de vrouw voor hem was. Daarnaast heb ik heel veel signalen bewust genegeerd want ondanks alles kwam hij toch elke keer terug naar mij. Dat gaf mij toch het gevoel dat ik..’, ik maakte mijn zin niet af. De schaamte zat nog altijd diep.
‘Dat je bijzonder was?’
Ik knikte. ‘Toen ik klaar was om naar voren te lopen, zag ik haar zitten. Ineengedoken op de achterst rij, haar blik strak vooruit. Ze wilde mij niet zien. Toen drong het tot me door. Ik stond op het punt om te trouwen met een lege belofte. Hij ging haar of wie dan ook niet laten vallen voor mij. Zijn enige hoop was dat ik het op de een of andere manier zou kunnen accepteren. Die illusie had ik zelf in stand gehouden door hem elke keer opnieuw een kans te geven.’
Herinneringen aan die dag maakten mij intens verdrietig. Vooral toen ik mijn nietsvermoedende vader moest vertellen wat ik wilde doen of vooral wat ik niet wilde doen, met mijn verloofde trouwen. Hij had geen flauw idee wat er gaande was en dacht dat ik gewoon nerveus was. Het moet verschrikkelijk voor hem zijn geweest om in zijn eentje naar binnen te gaan en te vertellen dat ik weg was gegaan. Het duurde dan ook even voordat hij er met mij over wilde praten. Gelukkig begrepen mijn ouders achteraf waarom ik niet door kon gaan met het huwelijk.
‘Is het erg als ik zeg dat ik blij ben dat het zo is gegaan? Niet dat hij je heeft bedrogen, maar wel dat je zag dat hij het niet waard was.’
Dit gesprek werd ineens heel serieus. Ik zag hoe Josh zijn ogen de mijne probeerde te doorgronden. Zijn hele wezen was zoveel anders dan mijn ex. De energie die hij uitstraalde was kalm en beheerst. Ik zag de sympathie in zijn ogen, sympathie voor mij.
‘Dat is niet erg. Ik ben ook blij.’
‘Wil je ooit nog eens trouwen?’
Hij keek me indringend aan en mijn gevoel zei me dat ik voorzichtig moest antwoorden om hem niet af te schrikken.
‘Ik geloof in het huwelijk en de verbintenis tussen mensen, maar het is niet heilig. Het is een gevoelskwestie denk ik, zit het goed dan komt die stap vanzelf.’
Hij knikte alleen maar.
‘Wat is het gekste dat jij ooit hebt gedaan?’ vroeg ik om de aandacht af te leiden van het onderwerp trouwen. Nog even en we hadden het over het krijgen van kinderen!
Hij dacht even na en zijn gezicht fleurde weer op.  
‘Ik heb een meisje ooit de liefde verklaard tegenover een publiek van duizenden mensen.’
‘Wow’, zei ik, ‘een man van grootse gebaren, ze boft maar met iemand zoals jij.  Ze is vast heel speciaal.’ Ik haatte het om toe te geven dat ik jaloers was op dit meisje. Ik had geen idee wie het was geweest en of het verhaal wel waar was, maar het leek me onwijs romantisch.
‘Ze heeft geen idee’, was zijn enige reactie.
 
En of ze geen idee had. Nippend aan mijn wijn dacht ik terug aan de meest bijzondere gebeurtenis uit mijn leven. Een notering die ooit bedoeld was voor mijn bruiloft werd nu ingenomen door een actie van Josh. Een jongen die ik pas die middag had ontmoet.
Na mijn werk bij de champagnekar slenterde ik over het festivalterrein. Het liep tegen de avond en ik had niks meer van Josh gehoord. Nu had ik zelf ook wel wat meer moeite kunnen doen om erachter te komen waar hij zou spelen maar het was druk geworden bij de kar. De meeste mensen waren uit hun tentje gekropen nadat ze de roes van de vorige avond hadden uitgeslapen. De gezellige drukte nam toe en er hing een ontspannen sfeer. Langzaamaan werd de grote menigte verzameld op het centrale punt van het festival. Rondom de grote podia waar nog tot laat in de avond optredens zouden plaatsvinden. 
‘Ga je even mee luisteren?’ Een meisje, ongeveer net zo oud als ik, tikte mij aan. 
‘Kennen wij elkaar?’ vroeg ik verbaasd. 
Ze glimlachte. ‘Nee, natuurlijk niet. Maakt dat uit?’ Ze trok me aan mijn arm mee en we kwamen uit bij een klein podium, half verscholen tussen de bossen waar kleurrijke lampionnen in de bomen hingen. Er stond een handjevol mensen te kijken. Even dacht ik dat dit het moest zijn en voelde me ergens zelfs opgelucht. Misschien was hij niet zó beroemd.
Een groepje jongens verscheen op het podium. Ik wist niet of het toeval was, maar het bleek een Bon Jovi coverband te zijn. Ik was niet per se fan van al zijn nummers, maar mijn favoriet zat er gelukkig wel tussen.
Ik neuriede de melodie van A Bed of Roses mee. Ze hadden er een akoestische cover van gemaakt. Ingetogen maar met het drama dat het liedje toebehoorde. Er ging niks boven het origineel, maar het was zeker niet verkeerd gezongen.
Na een welverdiend applaus richtte de band zich tot ons. De groep toeschouwers was flink gegroeid sinds ze begonnen te spelen. 
De frontman wees naar de mainstage. ‘Waar wacht je nog op, Julia?’
Verbaasd keek ik de jongeman aan die zojuist mijn naam noemde. 
‘Heb je het tegen mij?’
‘Ga nou, anders kom je te laat!’
Met een beetje tempo liep ik naar het podium om te ontdekken dat er al honderden, misschien wel duizenden mensen stonden.
Hij was ongeveer zo groot als mijn wijsvinger op deze afstand maar ik was degene die me nederig voelde. Daar stond de man die ik net had leren kennen als Josh. Van wie ik wist dat hij van grootse gebaren hield én heerlijk kon zoenen. 
Ik bloosde bij wat hij moest hebben gedacht toen hij mijn playlist zag. Ik had zijn album er helemaal opstaan. Zijn muziek kende ik alleen onder de naam van zijn band Valse Start. Hij was ook niet alleen, met hem stond een gitarist en drummer op het podium. Zijn muziek deed me denken aan de Nederlandse variant van Ed Sheeran. Op en top verliefdheid en hartzeer.     
Na het eerste nummer sprak hij de uitzinnige menigte toe.
‘Geloven jullie in liefde op het eerste gezicht?’
Het publiek joelde uitgelaten. 
‘Gisteren had ik je gezegd dat ik daar absoluut niet in geloofde’, hij keek er heel serieus bij, ‘ik geloof niet in toeval. Niet in lotsbestemming. Alles is maakbaar, dat is mijn motto.’
Een meisje maakte van de stilte in het publiek gebruik om Josh de liefde te verklaren. Er werd geklapt. Het was misschien heel klein maar ik voelde het opnieuw. Jaloezie.
Josh lachte hoorbaar. ‘Het spijt me, maar vandaag heb ik dus mijn droomvrouw ontmoet. Zomaar uit het niets en ik wéét gewoon. Zij is het.’
Ik was zo verbaasd dat ik in de lach schoot. Of hij nam mij in de maling, of er gebeurde iets heel wonderlijks.
Josh was op dreef. ‘Ze is bloedmooi, grappig en heeft de schattigste sproetjes die ik ooit heb gezien.’
Een samenhorige ‘ah’ volgde. Mijn kaken kleurden rood. De zon ging langzaam onder, maar ik gloeide van boven tot onder.
‘Het allerleukste vind ik nog wel dat ze geen flauw idee heeft wie ik ben. Dus ik hoop dat ze hier is en mij gevonden heeft.’
Mensen keken om zich heen.
 	‘Julia?’ Mijn adem stokte toen hij mijn naam uitsprak. Opwinding raasde door het publiek op zoek naar… mij!
Mijn hand ging voorzichtig omhoog. Ik kreeg bijval van omstanders die mij luid joelend op de schouders namen zodat hij mij kon zien.
Zelfs op deze afstand kon ik hem zien glunderen toen we naar elkaar zwaaide. Hij hield de fles champagne die ik hem had gegeven omhoog.
‘Julia, deze is voor jou.’
Ik viel van de ene in de andere verbazing. Josh had mij zojuist de liefde verklaard. De liefde. Mijn hart maakte verrukt sprongetjes. 
Hij zette een ballad in en vanuit de coulissen verscheen iemand met een enorme tros hartjesballonnen. De ballonnen verspreidde zich over het hele publiek. 
Dan moet ze wel heel bijzonder zijn. Ging dit echt over mij? Kippenvel verspreidde zich over mijn lichaam. Voor ik het wist stond ik vooraan het podium.
Hij torende hoog boven mij uit en wat normaal ten strengste verboden was, gebeurde nu wel. Ik mocht op het podium komen waar Josh mijn hand vasthield en me toezong. Ik voelde zoveel, dat ik alleen maar stom kon grijnzen. 
Hij zong zijn eigen nummer, For it’s you that I need,  toepasselijker kon bijna niet. Gek genoeg had het zelfs iets weg van A Bed of Roses. 
Aan al die mensen achter ons dacht ik niet, totdat hij klaar was met zingen en mij met zoveel overtuiging zoende, dat het hele publiek uit zijn dak ging. Overal zweefde hartjesballonnen. Spontaan geloofde ik in sprookjes en dit was er één.
De rest van het optreden mocht ik toekijken vanuit de coulissen en kon ik letterlijk op adem komen. Het was geweldig om het optreden van zo dichtbij mee te kunnen maken. Josh ging helemaal op in zijn show en op een paar steelse blikken naar mij, beroerde hij vooral de duizenden fans die speciaal voor hem waren gekomen. Toch koos hij mij. De vreemde eend Julia die voor het eerst op een festival was en belabberde kennis van muziek had.
Na de toegift kwam Josh direct naar mij toe. Hij nam mij in een stevige omhelzing en zoende me met zoveel overgave dat ik mijn evenwicht bijna verloor.
‘Ik weet niet wat ik moet zeggen’, zei ik tegen Josh toen we samen naar adem hapten. Hij was erger bezweet dan vanmiddag. Het had zijn shirt deels doorweekt. Door de stof heen zag ik de contouren van zijn spieren. Ik wilde met mijn handen over zijn lichaam strelen, maar ik hield mij in.
‘Niemand heeft ooit zoiets voor mij gedaan’, zei ik ademloos.
‘Fijn dat je het kon waarderen’, zei hij lachend. ‘Ik hoop dat je nu niet meer twijfelt aan hoe je bijzonder je bent. Anders vraag je het deze mensen. Onze getuigen’, zei hij met een knipoog.
‘Moet je nu handtekeningen gaan zetten?’
‘Hoezo, wil jij er één?’ vroeg hij plagend, ‘ik denk dat mijn fans het mij wel vergeven gezien de omstandigheden.’
Fans. Het was moeilijk om ze op dit moment te negeren. Het geroep. Zijn naam. Het gesmeek. 
‘Ik ben eerlijk gezegd toe aan een verfrissende duik, ga je mee?’ Hij onderbrak mijn gepeins.
‘Je wilt zwemmen?’ vroeg ik verbaasd. ‘Nu?’
‘Er is hier een klein meertje waar we even kunnen afkoelen en gelijk kunnen ontsnappen aan de nieuwsgierigheid van deze mensen hier.’
Ik keek om me heen. Zijn grootse gebaar was niemand ontgaan, hoe kon het ook, en nu werden we continu omsingeld door mensen met telefoon in de aanslag. Dan heb je het geluk dat er zoiets bestaat als beveiliging.
Ergens midden in de bossen, ik had geen idee waar we precies waren, lag inderdaad een meertje. Het was niet heel groot, maar het zag er heerlijk uit. Het water kabbelde kalm langs de kant. De ondergaande zon gaf een gouden gloed op het water. Er was helemaal niemand. Alleen in de verte hoorde je het gezellige rumoer van het festivalterrein.
Hij liep voor mij uit, gooide zijn kleding op de grond en stapte met zijn boxershort het water in. Toen hij tot zijn borst onder water was, draaide hij zich om.
‘Niet kijken!’ riep ik naar hem en hij gehoorzaamde. Ik kleedde mij snel uit, hield mijn slipje aan en rende op mijn tenen het water in. Waar het diep genoeg was, zwom ik verder.
‘Als ik naar jou kijk, weet ik even niet meer wat ik wil zeggen. Dat is best vreemd voor iemand die zijn geld verdient met liefdesliedjes.’
‘Ben ik anders dan de vrouwen over wie je zingt?’
‘Ik ben vooral anders dan de man over wie ik zing.’
‘Weet je dat zeker?’
‘Ik ben bang van wel. Hofmakerij is niet mijn sterkste punt.’
‘Dat vind ik na vandaag moeilijk te geloven. Ik heb me nog nooit zo speciaal gevoeld.’
Hij moest lachen.
Het water was kouder dan ik had gedacht en tevergeefs probeerde ik mezelf op te warmen met mijn armen.
‘Ben je aan het bibberen?’ vroeg Josh. ‘Kom hier.’ Hij spreidde zijn armen boven water.
Ik aarzelde. Gevoelsmatig wist ik dat als ik daarheen ging, ik mij zou verliezen in zijn omhelzing. Ik zou veel verder gaan dan ik met mijn gezonde verstand wilde. 
‘Ik zal je niet bijten. Niet tenzij je dat graag wil.’ Hij knipoogde naar me en weer voelde ik hoe mijn lijf op hem reageerde. 
Was het dan zo erg om één dag gewoon plezier te hebben? Leef een beetje, had mijn ex vaak gezegd. Dat was volgens hem wat het allemaal rechtvaardigde. Het leven was te kort om je alsmaar aan regeltjes van fatsoen te houden. Casual seks, als je er zin in had, waarom ging je er dan niet gewoon voor? Maar mijn aarzeling had daar niets mee te maken. Ik was bang dat ik meer wilde. Want dat was onderdeel van het probleem. Ik wilde altijd meer. Kon iemand zoals Josh dat mij geven? Een deel van hem kon je bijna publiekelijk bezit noemen. Tel daar alle verleidingen in het artiestenbestaan bij op en het feit dat hij wordt bemind door meer mensen dan ik ooit in mijn leven zal ontmoeten. 
Onze ogen vonden elkaar opnieuw en ik zag de teleurstelling erin. Hij had zo hard zijn best voor mij gedaan, maar wat had ik hem te bieden?
Ik nestelde me in zijn armen en merkte direct niks meer van de kou. Ik was me alleen nog maar bewust van zijn sterke armen en gespierde bovenlichaam. Hij kon staan, ik niet. Haast gewichtloos hing ik in zijn armen en sloeg mijn benen rond zijn middel voor meer houvast.
We keken elkaar een tijdje stilletjes aan en de afstand tussen ons werd steeds kleiner. Mijn borsten drukte tegen zijn lichaam aan en ik kon zijn opwinding voelen.
‘Als je dit niet wil, moet je het nu zeggen want ik weet niet of ik het nog lang volhoud.’
Ik zei niks, maar boog me voorover om hem te zoenen. Voor het eerst in mijn leven nam ik initiatief en mijn vrouwelijkheid reageerde als een raket. Bloed raasde door mijn lijf en maakte alles intens gevoelig. Ik verstopte mijn gezicht in de holte van zijn nek.
De stilte om ons heen, behalve het kolkende water, de ondergaande zon en twee lichamen in elkaar verstrengeld. Ik wilde het moment zo lang mogelijk rekken. Ik kon me niet herinneren wanneer en of ik mij ooit zo heb gevoeld. 
Terwijl ik terug bij zinnen kwam, drong het akelige besef tot me door dat dit waarschijnlijk het eindpunt was. De zon ging onder en wij moesten het water uit en waarschijnlijk snel. Hij moest terug naar zijn bandleden en ik moest terug naar mijn champagnekar.
‘Wat is er?’ vroeg hij toen ik wat meer afstand tussen ons creëerde.
‘Ik wil niet dat het hier stopt. Dit. Ons. Deze hele dag wat mij betreft.’
‘We hebben de avond nog.’
‘En na vanavond?’
‘Dat weet ik niet.’ Josh reageerde niet helemaal zoals gehoopt. De angst bekroop me dat het hele verhaal over mijn ex en de bruiloft hem had afgeschrikt. 
‘Ik probeer te genieten van het hier en nu, wat morgen brengt weten we toch niet. Het kan meevallen of tegenvallen.’
Dat die opmerking zo waar was, had ik toen nog niet in de gaten.
Ik was van plan mij opnieuw in zijn armen te storten toen ik opschrok van het gekraak van takken en bladeren. Josh begon te vloeken en trok mij tot mijn kin in het water. 
Ik zag het ongemak in zijn ogen en volgde zijn blik naar de waterkant.
‘Shit, dit meen je niet’, fluisterde hij zachtjes. Aan de rand van het water, achter een boom stonden mensen te filmen. We hadden geen idee hoe lang al, maar dat maakte weinig uit. We waren naakt in het water. Onze kleding lag overduidelijk aan de kant.
Zijn gezicht was betrokken. Hij was woest.
‘Het spijt me’, zei ik zachtjes.
‘Niet zeggen. Mij spijt het namelijk helemaal niet.’ 
 
Daarna ging het allemaal heel snel. Josh voerde gesprekken met zijn management. Er werd een communicatieteam op alle social media kanalen gezet om het zo snel mogelijk te onderscheppen. Het lukte ze binnen een uur wat op zich indrukwekkend was. In de tussentijd zaten Josh en ik vast aan de kant van het meer. 
‘We moeten hier weg’, zei hij toen we ons snel afdroogden.
‘Oké, waar gaan we dan naartoe?’
‘Naar huis.’
Hij klonk zo kortaf dat ik niet durfde te vragen of hij samen bedoelde of alleen. 
‘Oké’, zei ik bij gebrek aan een beter antwoord. 
Het was moeilijk om een gesprek te voeren, zijn telefoon bleef afgaan. Ondertussen pakte ik mijn eigen telefoon er ook maar bij. Met zijn vrije hand pakte Josh die van mij. Hij schudde zachtjes zijn hoofd.
‘Mag ik niet op mijn telefoon kijken?’
Ik had gemiste telefoontjes en heel wat berichtjes. Ik had de hele dag nog niet echt de kans, maar vooral geen behoefte gehad om te kijken. Ongemak bekroop me. 
Ik maakte mij los uit Josh zijn greep en opende snel enkele berichtjes. Ze stonden vol met linkjes, naar filmpjes, nieuwberichten, van alles eigenlijk. De meeste berichtjes kwamen van bekenden, maar sommige ook niet. Ik durfde er niet naar te kijken. Het begon mij te dagen dat wat er hier op het festival was gebeurd, de hele wereld had bereikt.
Het meest onverbiddelijke bericht kwam van mijn ex.
“Waar the fuck ben jij mee bezig? Hoe kun je mij dit aandoen?” Afgesloten met een brakende emoji. Alleen al de suggestie dat ik degene was die hem iets had aangedaan maakte me woest. Toen zag ik dit.
Mijn inbox ontplofte. Op alle socials wisten mensen mij te vinden met een hoop verbitterdheid. Ik schrok ervan. Dit was niet één meisje dat zich schuilhield in de menigte maar tientallen vrouwen op oorlogspad. 
Josh had ondertussen opgehangen en kwam met een bezorgde blik naar mij toe. Toen besefte ik pas dat ik er nogal ontredderd en bibberend bijstond. Hij sloeg zijn armen om mij heen en wreef me warm.
‘Heb je het filmpje gezien?’
Hij ging er vast vanuit dat ik daarom zo geschrokken was.
Ik dook verder ineen en hield mijn telefoon een stukje in de lucht. ‘Het internet gaat los.’
‘Heeft iemand iets naars gezegd? Je kunt echt beter geen comments lezen. Het filmpje wordt zo snel mogelijk verwijderd. Daarna zal ik er alles aan doen om iedereen aan te pakken die met dit filmpje aan de haal gaat. Dat beloof ik.’
‘Het is oké. Ik red me wel.’ Dat hoopte ik tenminste. 
Opnieuw werd ik overweldigd door zijn goede zorgen. Hij deed zo hard zijn best voor mij, maar alles leek ons tegen te zitten. In de verte kon ik nog meer beveiliging onze kant op zien komen.
‘Je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. Wat gebeurt er na vanavond? Zien we elkaar nog?’
‘Dat wil ik wel.’
‘Maar..?’
‘Er is geen maar. Je zult me moeten vertrouwen.’
Ik zuchtte. Daar zat voor mij een behoorlijke crux. Na het debacle met mijn ex vertrouw ik niemand meer. 
We bleven even zo staan, in een innige omhelzing. Hij gaf zachte kusjes op mijn haar en streelde mijn rug. Ik werd er rustig van, tot hij weer vragen begon te stellen.
‘Dat huwelijk. Wanneer was dat eigenlijk?’
Ik durfde hem nauwelijks aan te kijken. ‘Begin mei’, mompelde ik tegen zijn schouder aan.
‘Als in afgelopen mei?’
‘Ja.’
Hij nam wat afstand zodat hij me aan kon kijken. ‘Je zou dus eigenlijk getrouwd zijn nu. Dit waren je wittebroodsweken.’ 
‘Dat was toen wel de bedoeling, ja.’
Het zat me niet lekker dat dit onderwerp weer ter sprake kwam. Ik was nog lang niet over mijn boosheid heen.
‘Ik ben blij dat je het niet gedaan hebt.’
‘Ik ook.’ Ik hoopte dat hij zou zeggen dat hij bij mij wilde zijn, maar dat deed hij niet.
‘Je verdient zoveel beter.’
‘Iemand zoals jij misschien?’
Ik raakte het spelletje langzaam beu en slaakte een diepe zucht toen hij niet antwoorde. ‘Je verwart me.’
‘Denk je niet dat liefde juist dat is, verwarrend?’
‘Waarom dan zoveel moeite doen Josh? Er zijn zoveel vrouwen voor je. Vrouwen die niet allemaal even blij zijn met wat je vanavond hebt laten zien.’ Getuige het aantal berichtjes dat ik nu had waren dat er misschien wel honderd.
‘Wat anderen ervan vinden interesseert mij niet. Ik heb nog nooit iemand zoals jij ontmoet. Ik was bang dat als ik je nu liet gaan, ik je nooit meer zou zien.’
We werden voor ik kon antwoorden onderbroken door de komst van de beveiliging en daar eindigde het. Ik mocht op last van de organisatie niet meer terug naar mijn champagnekar. Voor de laatste dag van het festival moest ik iemand anders inschakelen om te werken. Voor mij was het klaar en daar werd ik heel verdrietig van. We verlieten allebei via een andere uitgang het festival en zagen elkaar inderdaad niet meer. 
Daar ging vanavond hopelijk verandering in komen. 
Ik vertrok uit het hotel de koude straat op. De route stopte voor de deur van een klein theater. Daar kreeg ik mijn laatste aanwijzing.
 
Vertrouw je mij?
 x Josh
 
Enigszins ongeduldig wachtte ik tot de vrouw de deur naar de zaal voor mij opende. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ging hij voor mij optreden? Waren we alleen of zat de zaal vol met mensen? In het schemerige licht liep ik naar binnen. Het viel me direct op dat dit geen normale opstelling was. Er stonden weliswaar stoelen, twee aan twee met een klein tafeltje waar een lichtje op brandde. Van waar ik binnenkwam was er een soort gangpad gecreëerd en ik wist vrij zeker dat die voor mij bedoeld was. Ik begon te lopen en pikte automatisch het tempo op van de muziek die opstond. Alle stoelen waren bezet en nieuwsgierige ogen volgden mijn bewegingen. Toen ik er bijna was, verscheen hij vanuit de coulissen. Dit was zo onwerkelijk. Het leek wel een droom. Josh had een gelukzalige uitdrukking op zijn gezicht. Overduidelijk blij om mij te zien. Ik grijnsde naar hem terug, want dat effect had hij op mij. 
‘Je hebt geen idee hoe blij ik ben dat je gekomen bent’, zei hij toen ik er bijna was.
Ik pakte zijn uitgestoken hand. ‘Wat is dit?’ vroeg ik zachtjes. 
‘Deze mensen hebben de antwoorden op al jouw vragen.’
‘Wie zijn dit? Je fans?’
Er klonk gegniffel vanuit de zaal.
‘Beter nog, dit zijn mijn familie en vrienden.’
Verschrikt keek ik op. Het was veel, veel te vroeg voor een ontmoeting met ál zijn dierbaren. Ik zwaaide een beetje onbeholpen naar ze en sommige zwaaide gretig terug.
‘Waarom heb je dit gedaan?’ 
‘Omdat ik wil dat je mij vertrouwt. Zodat je ziet dat er geen geheimen zijn, geen dubbele agenda. Gewoon Josh. Je zult er misschien ook achterkomend dat ik in werkelijkheid nogal saai ben, maar dat is dan maar zo.’ 
Er werd gelachen. 
‘Oké’, zei ik. ‘Dus, ik mag ze alles vragen?’
Hij knikte. ‘Brand maar los.’
Mijn hoofd tolde. Begin maar bij het begin dacht ik. 
‘Hoe was Josh als kind?’
Het was zijn moeder die als eerste het woord nam. Haar handen lagen op haar schoot en onbewust was ze aan het duimen draaien. Ze klonk zenuwachtig, net als ik.
‘Josh was altijd al een goedlachse jongen en ontzettend lief voor zijn moeder en zus. Muziek maken zat er al vroeg in. Hij nam zijn gitaar altijd overal mee naar toe. En hij is dol op spelletjes, maar dat wist je vast al.’
Een tante vertelde een verhaal over een kleine Josh die niet bij haar was weg te slaan. ‘Ik moest zelfs in de auto bij hem gaan zitten, anders kreeg je moeder hem niet mee naar huis.’
‘Hoe zouden jullie Josh in enkele woorden beschrijven?’
Loyaal. Lief. Opmerkzaam. Een dromer. Vastberaden. Soms wat onhandig. Vooral als het op vrouwen aankomt. 
Dat laatste maakte mij nieuwsgierig.
‘Wat is het gekste dat hij ooit heeft gedaan?’
‘Dit.’
Er klonk gelach.
‘Alles wat hij voor jou heeft gedaan’, klonk het in bijval.
‘En die ene keer toen zijn tong zat vastgevroren aan een lantaarnpaal.’ Die opmerking kwam van zijn drummer, die herkende ik nog. Naast hem zat de gitarist en ongetwijfeld nog meer mensen die met zijn muziek te maken hadden.
Er werd volop gelachen, ook door Josh die helemaal op zijn gemak leek te zijn bij deze mensen. Toch moest ik ook kritische vragen kunnen stellen als we echt verder wilden komen. 
‘Heeft hij veel relaties gehad?’
Stilte. 
‘Oh jee, zijn het er zoveel?’
‘Die vraag moet mijn broertje maar zelf beantwoorden. Dit lijkt me een goed moment om jullie alleen te laten.’
Er klonk een hoop gestommel terwijl iedereen opstond van zijn tafeltje en zich naar de ruimte ernaast begaf. Het was logischer als wij ons hadden verplaatst, bedacht ik me.
Josh leek nu wel nerveus te worden. Hoe minder mensen om ons heen, hoe groter de spanning tussen ons leek te worden.
We keken elkaar aan in stilte. De winter stond hem ook goed, kwam ik tot de conclusie. Zijn huid had van nature een zomerse teint. Ook zijn blonde haar was iets donkerder en kleurde mooi bij zijn ogen.  
‘Het antwoord is geen’, zei hij toen iedereen zo goed als weg was.
‘Geen wat?’ ik was de vraag alweer vergeten.
‘Geen relaties.’
‘Kom op, Josh. Dat kan toch niet? Wie zijn dan al die vrouwen die me voor jou hebben gewaarschuwd?’
‘Gewoon dat, vrouwen.’
‘Met wie je een relatie had? Of alleen seks?’
Hij zuchtte gekweld.
‘Toen jij me dat verhaal vertelde over je ex raakte ik in paniek. Ik herkende de gelijkenissen tussen ons en zag ook hoezeer je ervan walgde. Op dat moment had ik kunnen weglopen en was dit allemaal niet gebeurd. Maar toen besefte ik dat dat het einde zou zijn. Dat zat me dwars dus koos ik heel egoïstisch voor mezelf.’
Ik liet zijn hand los en nam wat afstand.
‘Ik houd het graag casual, geen verplichtingen. Minder kans op gedonder.’
‘Noem je dit casual?’ vroeg ik ongelovig.
Hij glimlachte. ‘Nee, niet echt.’
‘Ik ken niemand die zou doen wat jij deed.’
‘Daar ben ik blij om, dan maak ik meer kans’, zei hij met een scheve grijns.
‘Kans op wat precies?’
‘Je wilt het graag horen hè?’
‘Ik kan niet casual zijn. Ik ga kapot als ik mij elke dag moet afvragen of je nog bij me terug komt of dat het voorbij is zonder dat ik het in de gaten heb.’ De informatie duizelde me. Ik koos een stoel vooraan en liet mijn hoofd in mijn handen zakken.
‘Oh Josh..’, zei ik gekweld.
‘Heb je enig idee waar A bed of roses eigenlijk over gaat?’
Ik haalde mijn schouders op, daar had ik nooit echt over nagedacht.
‘A bed of roses is een Engelse uitdrukking voor een makkelijk en zorgeloos leven. Iets dat ik jou maar al te graag zou geven. Helaas zal dat mij, net als Bon Jovi in zijn nummer, niet lukken vanwege onze levensstijl. Er zullen altijd uitdagingen zijn, maar net als hem besef ik maar al te goed dat er één vrouw is bij wie ik altijd wil zijn.’
Hij knielde voor me neer op de grond. Had hij mij deze hele tocht laten doen alleen maar om mij te vertellen dat we niet samen konden zijn? 
‘Ik ben nog nooit verliefd geweest, Julia. En dat kan ik zeggen omdat ik het voor het eerst in mijn leven wél ben.’
Voorzichtig keek ik op en ontmoette zijn blik. Die prachtige sprankelende ogen. De kuiltjes in zijn wangen die wachten op een glimlach. Die volle lippen die ik het liefste wilde zoenen.
‘Jij bent de eerste vrouw bij wie ik terug wil komen in plaats van weg wil rennen. Al na vijf minuten miste ik je en eigenlijk wil ik nooit meer weg.’
‘Ik kan je even niet volgen.’
‘Ik dacht dat het nu wel duidelijk was dat ik gek op je ben.’
‘Ook als ik je op een dag dwing om met me te trouwen?’ Ik dacht aan zijn reactie toen ik zei dat ik ondanks alles geloof in het huwelijk. Het had hem niet afgeschrikt.
Hij richtte zich op en schonk mij een stralende glimlach. ‘Met jou wel.’
Hij nam mijn gezicht tussen zijn handen en kuste me. Een diepe, intense kus. 
‘Ik wil nog één ding heel graag voor je doen.’
‘Het houd maar niet op met die verrassingen van je.’
Hij nam me mee in de richting waar alle anderen al naartoe waren gegaan. Daar op een podium stonden zijn bandleden al klaar met instrumenten in de aanslag. Ik liep met hem mee naar de rand van podium. Daar stond tot mijn grote verbazing mijn beste vriendin Florine te wachten. 
‘Zij zat in het complot’, zei hij met een glimlach.
‘Hier wil ik wél graag getuige van zijn’, fluisterde Florine dubbelzinnig in mijn oor. Weer stond ik te grijnzen.
De band begon te spelen en ik herkende de muziek meteen. Josh die A Bed of Roses zong was meer dan ik kon verwerken op dit moment. De emotie die Josh vanuit zichzelf erin legde, raakte mij. Ik voelde wat hij zong. Ja hij wilde bij mij zijn en ja het zou moeilijk worden. Geen zorgeloos leventje, maar wel eentje samen met hem. 
Onder het oog van de camera of in het geniep. Met hem durfde ik het aan. Hij had immers al bewezen dat hij het voor mij zou opnemen. 
Toen hij klaar was voelde ik dat er een traan uit mijn ooghoek was ontsnapt. Hij kuste de traan teder weg.
‘Je moet me beloven dat niet alle dagen met jou zo intens zullen zijn. Dat kan ik echt niet aan.’
Hij grinnikte. ‘Dat kan ik niet beloven want sinds ik jou heb ontmoet voel ik vaak de behoefte om gekke dingen te doen. Komt dat misschien door die champagne van jou? Heb je mij betoverd?’
‘Je hebt me door’, zei ik met een knipoog. Die betovering mag nog wel even blijven hangen. De afgelopen maanden zijn de meest memorabele uit mijn leven geweest. 
Na een gezellige muzikale avond met al zijn vrienden en familie sloten we de avond af samen in het hotel. Het was fijn om hem nog even helemaal voor mezelf te hebben.
‘Nu kan ik eindelijk doen waar ik al naar uitkijk sinds de dag dat ik je heb ontmoet.’ Hij tilde mij op in zijn armen en liep naar het bed. Boven het bed liet hij mij los en ik viel bovenop de berg rozenblaadjes.
Hij kroop bovenop mij en snoof de geur van gekneusde bloemblaadjes op. 
‘Zo zoet, net als jij. Jouw fantasie bevalt mij wel.’
Hij fluisterde in mijn oor: ‘I'll just close my eyes and whisper: baby, blind love is true.’
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